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Overdenking  
 

Doch de HEERE was met Jozef... Genesis 39:2 (en vers 21) 
Waar begint Gods leiding en het lijden van Jozef? 
Bij zijn geboorte en zijn aller-vroegste jeugd: de figuurlijke baarmoeder waarin zijn leven zich ontwikkelt bestaat 
uit jaren lange jaloezie. En als hij wat groter wordt, dan komt dat ervaren van ongelijkheid, onenigheid, en al 
vroeg heeft Jozef gemerkt hoe woorden, gebaren en gezichtsuitdrukkingen kwetsend en verwondend, ja bijna als 
psychisch ´dodelijk´ wapentuig kan zijn, en dat allemaal om eigen/gelijk en eigen voordeel te behalen..! Verder 
was daar het ´lijden´ van ongevraagd verwend en voorgetrokken te worden. Waarom verwend-zijn lijden is? Ten 
diepste is dat als een soort zoet gif, dat de sociale verbanden kan verzieken en waar de verwende persoon 
uiteindelijk (meestal niet direct dus!) meer lijden dan zegen door ervaart. 
 

Er was bij Jozef ook het lijden van geen kwaad en onrecht te kunnen zien en dat daarom dus te melden aan zijn 
vader, om daardoor nog meer gehaat te worden! 

Kijk, dat is lijden, maar dat is ook leiding! Een refrein in het leven van Jozef. 
Door de haat van zijn broers, komt er verwijdering en die verwijdering moet meehelpen(!) om Jozef dichterbij de 
plek te brengen van waaruit èn waardoor (!) hij voor zijn familie tot redding en zegen zal zijn! Ja, nog veel meer 
dan dat: door zijn lijden worden de bielzen en de spoorrails gelegd waarover de trein van de geschiedenis van 
heel het volk Israël zijn weg zal vinden vanuit Egypte tot in het beloofde land Kanaän! 
 

Maar dit gaat nog…maar dan komt het:  
Na zijn dromen over de buigende schoven en de tweede droom over de zon, maan en 11 sterren die zich bogen 
voor hem, wordt door zijn broer Juda een moordplan gesmeed! Daarna op Rubens advies, wordt hij in de put 
geworpen, en uiteindelijk verkocht als slaaf, als voorwerp, als levend object in plaats van als mens. Het besef om 
niet meer waard te zijn dan enkele stukken zilver, het gevoel dat mensen laten merken dat je er beter niet kon 
zijn.. dat is afwijzing in de allerergste vorm! Alles van binnen schreeuwt: Waar is God…? Daar… daar.. daar..! Om 
in die afwijzing NIKS EN NIEMAND meer over te houden dan God alleen! Wat doe je met haat? Terughaten..?! 
Meestal gaan jongeren (en ouderen) dan liefde zoeken op verkeerde plaatsen en bij verkeerde mensen! Innerlijk 
raak je steeds meer beschadigd, maar zolang je blijft zoeken naar geluk en liefde buiten de Heere Jezus om, zul 
je steeds verder wegraken van de echte vrede en liefde in God! 
 

MAAR DAN KOMT HET: Genesis 39:2.. En de HEERE was met Jozef..! 
Nu komt de stijgende lijn, denk je dan, maar nee nog niet. Want dan komt dat vreselijke verlammende en alles 
kapotmakende monster weer opdoemen: JALOEZIE! De vrouw van Potifar is jaloers, en wil hem hebben. God 
brengt Jozef NOTA BENE in aanraking met iemand die hem tot zonde wil verleiden..! Wat een lijden om verleiding 
te moeten weerstaan! Wee ons als we omgaan met verleiding als vermaak.. 
Wat een bitterheid levert dat op! Maar zelfs dan wil God ons vergeven als we tot Hem komen en bidden om 
reiniging en verzoening van onze zonden! Daarna komt het lijden van vals beschuldigd te zijn. En dan nog erger: 
niet geloofd te worden door de man die hem zo vertrouwde (Potifar)! En dan: onschuldig in de gevangenis!! 

WAAR IS GOD…??? 
Daar, precies daar, en juist op dat moment! Dat vers 21 van hoofdstuk 39 ligt te schitteren als een diamant, te 
midden van het vuil en de modder van loederige verleiding en valse beschuldiging: De HEERE was met Jozef.. 
en wendde Zijn goedertierenheid tot hem (chesed) en gaf hem genade in ogen van zijn meerderen! Zie je, als de 
mensen je verachten, niet begrijpen, afwijzen, verstoten, vals beschuldigen, je tot zonde willen brengen, je 
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teleurstellen.. dan ben je precies in de goede omstandigheid om in te zien dat ALLEEN GOD je nog kan helpen!! 
En dat moet doorgaan, net zolang totdat je het feit dat jij God zo vaak afwijst door je zonden, pijnlijker en erger 
vindt, dan dat mensen jou afwijzen! Dat je jou verachten van God, slechter vindt, dan zèlf veracht te worden 

door je medemens! Later ontmoet Jozef de schenker en de bakker en legt hij hun dromen uit. Maar de schenker 
vergeet Jozef, niet 1 week, 1 maand, 1 jaar, maar na twee volle jaren! WAAROM ..? 

  

Luister naar de uitleg in Psalm 105 : 17-19 Hij zond een man voor hun aangezicht henen; Jozef werd verkocht tot 
een slaaf. Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam in de ijzers. Tot den tijd toe, dat Zijn woord 
kwam, heeft hem de rede des HEEREN doorlouterd. Zie je, het vuur van de beproeving moest nog twee 
jaren langer het karakter en de geest van Jozef doorlouteren. God weet wat Hij doet! Wat leer je door lijden en 
wachten? 
Luister even naar Joni Eareckson-Tada (die in ondiep water dook en haar nek brak; zij zit inmiddels meer 
dan 50 jaar in een rolstoel, is verlamd vanaf haar nek; had borstkanker en heeft 
chronische pijnen) 

Zij (!) zegt: "God gebruikt lijden en pijn om ons: (15 redenen...!) te reinigen van de zonde, onze toewijding aan 
Hem te versterken, ons te dwingen om afhankelijk te zijn van genade, om ons meer samen te binden met andere 
gelovigen, om betrokkenheid en meeleven voort te brengen, om ons fijngevoeliger te maken, onze harten te 
disciplineren, om onze tijd nuttig te besteden, om onze hoop op Hem te stellen, om Christus beter te leren 
kennen, om ons te doen verlangen naar waarheid, ons te brengen tot berouw over de zonde, ons te leren 
dankbaar te zijn in tijden van zorg, om het geloof te doen groeien en ons karakter te vormen en te versterken.  
Want, zo zegt ze verder: Geloof is niet het vermogen om God te vertrouwen voor de lange afstand en voor de 
verte van een mistige toekomst, maar het is eenvoudigweg God op Zijn woord te nemen om de volgende stap te 
zetten. Mijn rolstoel was de sleutel om dit allemaal te zien gebeuren, vooral omdat Gods kracht altijd het best in 
onze zwakheid wordt volbracht. Dus hier zit ik dan, blij (!) dat ik niet aan de buitenkant ben genezen (lichamelijk 
dus), maar verheugd dat ik innerlijk genezen ben. Genezen van mijn zelfzuchtige verlangens en wensen." 
 

Terug naar Jozef: We weten hoe het verder gaat.  
Farao droomt ook twee dromen! Jozef legt ze uit en wordt onderkoning.. als hij 30 is. Dus na 13 jaren van 
verbanning en vervreemding van zijn thuisland en zijn veilige (nou ja.. veilig?) ouderlijke huis..! Dan komt 
uiteindelijk de honger en niet toevallig komen Jakobs zonen om koren te kopen bij .. hun broer Jozef! En 
helemaal aan het eind van het boek Genesis, in hoofdstuk 50, komt de ontknoping: Genesis 50: 15-21,wat jullie 
ten kwade gedacht hebben tegen mij, heeft God ten goede gedacht!!!  

Conclusie: 
Dwars door alle zonden, en onzuivere en zelfs goddeloze motieven van onszelf en onze medemens, bouwt God 
steen voor steen -met Goddelijke precisie en perfectie- aan het bouwwerk van ons leven, waarin wij enerzijds 
100% verantwoordelijk zijn voor onze keuzes en tegelijkertijd moeten leren voor 100% afhankelijk te zijn van 
God! Het lijden dat ons daarin overkomt, is vaak meer een instrument en gereedschap  in Gods hand om Zijn 
bouwplan te voltooien, dan een onverwachte hindernis die Gods werk tegenhoudt of zelfs onmogelijk maakt. 
Ofwel: het lijden dat door ons ervaren wordt als een muur waartegen je aanloopt, als een gesloten deur, als een 
onoverkomelijk obstakel, is, als je overgeeft aan God, in Zijn hand als een open deur, en als de beste en kortste 
weg, ja zelfs als ondersteuning op het pad, naar de hemelse heerlijkheid. Al lijkt het een omweg, al lijkt het 
tijdverlies, er is geen betere en kortere route dan de weg en de loopbaan die  God heeft voorgesteld…ZIENDE OP 
DE OVERSTE LEIDSMAN EN VOLEINDIGER VAN HET GELOOF!!! 

  

De grote vraag is natuurlijk niet alleen wat ik met mijn eigen lijden doe en hoe ik daar tegenaan kijk, maar hoe ik 
sta tegenover het lijden en sterven van Christus! Maak de balans eens op: Wat is mijn / jouw antwoord op de 
roep van de Heere Jezus: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur 

opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. (Openb.3:20) 
Is de deur al open? 

Ouddorp ds. M.C. Schreur 
 

Uit de pastorie 
 

Meeleven met 
Willie Grinwis (Kelderweg 47) is weer thuis! Wat een lange tijd heeft ze in de Vliedberg moeten verblijven. De 
zorg was goed, zeker waar, maar oost west, thuis best! De Heere zegene u en jullie samen, en de kinderen en 
anderen die met volharding en liefde hebben gezorgd! 
 

Scott van Splunder (Dorpsweg 64) tobde al een paar weken over hoofd- en nekpijn. Het werd zo erg, dat Leander 
& Mathilde uiteindelijk naar het ziekenhuis met hem gingen, waar allerlei onderzoeken werden gedaan. Er bleken 
geen symptomen van hersenvliesontsteking of een herseninfarct. Na bloedonderzoek een CT-scan en een 
ruggenprik (waardoor hersenvocht werd afgenomen) wordt nu toch gedacht aan de ziekte van Lyme. Hij krijgt nu 
antibiotica via een infuus. Inmiddels is hij weer thuis. Wat een schrik als je tienjarige zoontje zulke hevige pijnen 

heeft..! We wensen Scott, die er overigens heel dapper onder is, de nabijheid van de Heere toe, alsook herstel! 
 

Greet van der Klooster (Wittestraat 5) werd enige tijd geleden opgenomen in verband met benauwdheid, die 
veroorzaakt werd door vocht achter de longen. Dinsdag 4 juni werd ze opgenomen in Bethesda in Dirksland. Het 
leek er eerst op dat ze naar huis mocht, maar toen moest ze toch blijven, omdat er een hartoperatie moest 
plaatsvinden. Ze zou geholpen worden aan een gevaarlijke vernauwing in een ingrijpende operatie. Daarom werd 
ze naar het Amphia ziekenhuis in Breda gebracht. Donderdag 20 juni is ze daar naar toegebracht, en zou ze de 
volgende dag de operatie ondergaan, maar toen bleek bij nader onderzoek dat er op verschillende plaatsen 
kwaadaardige cellen werden aangetroffen, waardoor besloten werd dat de operatie toch niet doorging, en ze 
teruggebracht moest worden naar het ziekenhuis in Dirksland. Nader onderzoek moest uitwijzen in hoeverre ze 



nog behandeld kon worden. Inmiddels is ook die uitslag bekend, een ontzettend aangrijpende uitslag: De artsen 
hebben geconstateerd dat ze niets meer voor haar konden, omdat er door heel haar lichaam heen kwaadaardige 
cellen werden aangetroffen. De doctoren spreken niet meer van jaren, maar van enkele maanden. Wat een 

ontzaglijk bericht krijg je dan te verwerken als je eerst denkt een operatie te moeten ondergaan, zodat je 
uiteindelijk misschien weer spoedig naar huis kunt en je opeens naar huis moet met de boodschap dat je zeer 
ernstig ziek bent en misschien nog maar een paar maanden te leven hebt.  
Van harte sterkte Greet, en Wim, met allen die jullie lief zijn. Zoals David vanuit de nood van zijn hart uitriep: “Gij 
zijt mijn Toevlucht!” zo mag en moet je tot deze God gaan, om de Heere aan te roepen om genade en redding! 
Gemeente, leeft en bidt u allen mee? 
 

Overleden 
We leven mee met Elise Mierop en haar zus Marri (met haar man Eduard) en haar zus Jacobine (met haar man 
Marijn) en haar zus Adrianne (met haar man Eef Grinwis, een goede oude bekende van de gemeente overigens). 
De moeder van Elise en de andere kinderen, Maria Mierop-Vlietland (Maria), overleed toch nog vrij plotseling, op 
29 juni 2024 in de leeftijd van 91 jaar. Ze tobde al lange tijd met haar gezondheid en ook heeft ze veel moeten 
inleveren op verstandelijk gebied. Tijdens de weeksluitingen in de Vliedberg heb ik haar ontmoet. In al die tijd 
dat ze daar verbleef, heeft Elise veel zorg en liefde aan haar mogen besteden, zoals ook de anderen. Het zal niet 
eenvoudig geweest zijn om bijna 28 jaar weduwe te zijn! De tekst bovenaan de rouwkaart is Psalm 39 vers 8: En 
nu, wat verwacht ik o HEERE! Mijn hoop die is op U! Donderdag 4 juli is de dag van de begrafenis geweest. Ds. 
D. Heemskerk leidde de rouwdienst. We wensen  Elise en de andere kinderen met hun kinderen, en klein 
kinderen van harte Gods zegen en nabijheid toe. Om mee te leven kunt u een kaart sturen naar het adres van 
Elise: Marijkeweg 6A, 3253 BP - Ouddorp. 
 

Bruidspaar 
We wensen het aanstaande bruidspaar Gerben Meijer & Geralda Mierop van harte Gods zegen met hun huwelijk, 
dat op donderdag 4 juli 2024 wordt/werd voltrokken. Aangezien ze niet in onze kerk, maar elders trouwen, willen 
we hen toch op deze manier van harte feliciteren en hen ook een goede huwelijksreis wensen, want ze hopen 
met een bus, die ze zelf tot camper hebben omgebouwd, een lange reis te gaan maken richting- en door 
Scandinavië. 
Nou, ik zou zeggen, zowel voor die reis, als de reis van het huwelijk: De Heere zij jullie Leidsman en Beschermer, 
jullie Heiland en Koning, overal en altijd. 
 
Huwelijksjubileum  
Het echtpaar Hans & Anneke Struik-ten Brinke (Ring 51, 3247 BN- Dirksland) mocht 1 juni 2024 gedenken 40 jaar 
getrouwd te zijn. Alsnog een hartelijke felicitatie, ook vanaf deze plek, met dit robijnen jubileum. De Heere 
zegene jullie en stelle jullie tot zegen, voor jullie gezin en ook voor de gemeente! 
 

Graag willen we vanaf deze plek het echtpaar Kees & Wilma Villerius (Marktveld 7, 3245 AM Sommelsdijk) 
feliciteren met hun 35-jarig huwelijksjubileum! Van harte Gods zegen voor de toekomst. De Heere is en blijft 
Dezelfde, dwars door de rouw heen, zoals jullie in je huwelijk hebben ervaren tijdens het verlies (met eeuwige 
winst) van jullie dochter. Naar aanleiding van Jesaja 35:10 wensen we jullie toe dat eeuwige blijdschap op jullie 
hoofd zal wezen; en dat vrolijkheid en blijdschap jullie deel zal zijn, en dat droefenis en zuchting zullen 
wegvlieden! 

 

Examenkandidaten 
Jullie hebben allemaal inmiddels de uitslag gekregen, en voor de meesten zal in de maand juli het diploma 
worden overhandigd. Ook vanaf deze plek een hartelijke felicitatie! Als je toch nog een keer het examenjaar moet 
overdoen, wensen we je heel veel sterkte, en ondanks alles en goede en fijne en gezegende vakantie toe! Dankt 
God in alles, geslaagd of niet, maar tel je zegeningen, één voor één! 
 

Ten slotte 
Inmiddels ben ik weer terug van een week in De Rijp (in Noord-Holland) waar ik met een grote groep jongeren, 
met een lichamelijke beperking, en vele vrijwilligers een week mocht vertoeven. Het was werkelijk prachtig om 
met al deze mensen en vrijwilligers op te trekken, met het thema: 'Lijden en leiding.'  
Van ganser harte hopen we dat zij en wij gezegend zijn door deze week, om (steeds weer en steeds meer) te 
leren dat de Heere ons wil leiden en beschermen. Zondagochtend hadden we een dienst in het vakantieverblijf, 
en ‘s avonds was evangelist Jan Boer (uit Hoorn, werkzaam voor de Stichting Predik het Woord) bereid om een 
preek te houden in de kerk in De Rijp. Een onvergetelijke dienst, waarin het ging om Jona 4. Het was weer 
aangrijpend en intensief, maar ook schitterend om deze week mee te beleven! Deze vakantieweken, die 
georganiseerd worden door www.voorelkaar vakantieweken.nl  (voorheen georganiseerd vanuit de Vrouwenbond 
van de Geref. Bond) kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken! 
 

Zo zijn we alweer enkele dagen op weg in de zomer. Ziekte en zorgen gaan ons niet voorbij. Te midden van dat 
alles, blijkt Psalm 90 weer zo waar te zijn... maar ook de woorden uit Psalm 31: Mijn tijden zijn in Uw hand.. En: 
In Uw handen beveel ik mijn geest! 

Ds. M.C. Schreur 
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Agenda, Deo Volente 
 
Zondagsschool 
 

In het afgelopen 
seizoen haalden elke 
keer dat er 
zondagsschool was 
geld op voor de actie 

‘Zondagsschool in Rwanda’. In Rwanda is 
maar liefst 40% van de bevolking jonger dan 
15 jaar. Juist voor deze kinderen en jongeren 
worden door de kerken zondagsscholen 
opgezet. Omdat de leidinggeven-den vaak 
maar weinig kennis van de Bijbel hebben, 
worden er Bijbelcursussen voor hen 
georganiseerd. Ook is er behoefte aan Bijbels 
en verwerkingsmateriaal. Onze 
zondagsschool heeft het mooie bedrag van 
precies € 300,- bij elkaar gespaard! 

 
 
De komende weken is er geen zondagsschool. In een van de volgende nummers van Kleine Kracht zullen we 
schrijven wanneer we weer gaan beginnen. 
Fijne vakantie! 
 

Wij gaan met vakantie nu, Laat Uw zorg rondom ons staan 
Maar wij vragen eerst aan U:  Overal waar wij ook gaan, 
‘Heere, wilt U met ons zijn,  Dichtbij of heel ver van huis. 
Dan wordt de vakantie fijn.  Breng ons ook weer veilig thuis.’ 
 
Vrouwenkring “Sola Fide “  
BEZINNEN Vakantie-tijd-om-na-te-denken (uit het blad MUS) 

 

Ken uw leven En heb erop tegen: Waar is uw eerste liefde? 
Ik moet de strijd aan over je tijd 
Want dagen, uren en minuten ben ik je kwijt 
Ik moet de strijd aan met je haast 
En toezien dat je door het leven raast 

 

Ik moet de strijd aan met je beeld 
Want je mening over Mij lijkt verdeeld 
Ik moet de strijd aan over je aandacht 
Want er is nog van alles als Ik op je wacht 

 

Ik moet zelfs de strijd aan over Mijn stem 
Want Ik merk dat Ik niet de Enige ben 
Zoveel geluiden, zoveel verhalen,  
zoveel beloften die je overhalen 

 

En onbewust beroven ze van je liefde en je rust 
Ik ken je Ik ken je leven Wil je het weer aan Mij geven? 

 
Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 2 augustus 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 

Openstelling kerk 
Vanaf 6 juli 2024 tot en met 14 september 2024 zal de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp op zaterdag 
vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur voor bezoek opgesteld worden. In de kerk staat er een maquette van de 
tabernakel, waarbij uitleg wordt gegeven. 
 

Matinee orgelconcerten van predikanten van 11:00 uur tot 12:00 uur 
Zaterdag organist 
6 juli 2024 Ds. C.M. van der Klis, Nijkerk 
13 juli 2024 Ds. C.J. Droger, Vlaardingen 
20 juli 2024 Ds. W.F. ’t Hart, Zwartebroek-Terschuur 
27 juli 2024 Ds. J. Wouters, Middelburg 
3 augustus 2024  Dr. M. van der Veer, Zierikzee 
 

Zangavonden van 19:30 uur tot 21:00 uur 
Donderdag organist 
18 juli 2024 Anton Weenink collecte tbv Stg Vrienden van de Vliedberg 
1 augustus 2024 George van der Bok met medewerking van: dwarsfluitisten: Marlies Schollaart en Jolijn 

Noordzij, collecte t.b.v. GZB 
 

 



Zomerorgelconcerten van 19:30 uur tot 20:30 uur  
Donderdag organist 
11 juli 2024 Jan Bezuijen met medewerking van de dwarsfluitisten Petra van der Sluijs en Marlies 

Schollaart. Toegang gratis, collecte 
25 juli 2024 Rik Melissant, Werkendam Entree € 10,00 pp. Tot en met 16 
                                   jaar gratis 

 

Verantwoording van uw gaven 
 

Over de periode van 1 t/m 31 mei is het volgende ontvangen:  

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.932,44 
Bijdrage predikantsplaats  1.565,35  
Psalmzang avond  1.117,50 
Giften per bank en contant   160,00 
Kerkbalans         2.819,84 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 7.595,13 
 

Diaconie 
Gift diaconie 225,00 
Stg. Hulp Oost Europa, 5 mei 268,12 
Stg. Stephanos, 9 mei  140,57 
Kerkelijk verenigingswerk,12 mei 210,32 
GZB Pinkstercollecte, 19 mei 295,52 
Stg. Timotheos, 20 mei 132,62 
Diaconie, 26 mei   208,72 
GZB   107,00 

 

Totaal diaconie  € 1.587,87 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 9.183,00 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.287,75 
 

Verjaardag fonds 2024 
Stand vorige keer  230,00 
Ontvangen     302,50 
Totaal € 532,50 
 

Kleine Kracht 19e jaargang 
Stand vorige keer  1.729,00 
Aan giften           115,00          
Totaal  € 1.844,00 

 

Activiteitencommissie 

 
Afscheid/welkom  
Tijdens onze laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Danielle Quist, na heel wat jaren heeft ze de 
activiteitencommissie verlaten.  
Gelukkig mochten we tijdens deze vergadering een nieuw commissielid welkom heten.  Blij zijn we te melden dat 
Mathilde van Splunder ons komt versterken, hopelijk mogen wij zo met elkaar nog vele activiteiten voor jullie 

organiseren.  
Via deze weg willen we Danielle nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet en Mathilde een hartelijk welkom 
heten. 
Fietspuzzeltocht 
Op maandag 19 augustus is weer onze jaarlijkse fietspuzzeltocht. Er is weer een leuke tocht van ongeveer 20 
kilometer uitgezet en er kan tijdens het fietsen lekker gepuzzeld worden. Dit jaar hebben we halverwege weer 
een uitrustpunt neergezet met een lekkere versnapering. Aan het eind is er natuurlijk gelegenheid om iets lekkers 
te eten en drinken bij de kerk. Deelname bedraagt voor volwassenen € 4,50 en kinderen van 3 t/m 12 jaar 
betalen € 3,50 per persoon (digitaal betalen is mogelijk). Vertrekken kan tussen 18:30 uur en 19:00 uur vanuit de 
kerktuin. We hopen weer veel fietsers te begroeten! 
 

Ledenadministratie  
 

Verjaardagen 

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

 

  2 juli ~ 78 jaar, Mevr. D.C. Moerkerk-Westdijk Hoge Pad 65, 3253BH. 
  4 juli ~ 77 jaar, Dhr. M.P. Tanis Oudelandseweg 46 m, 3253LP. 
  9 juli ~ 78 jaar, Mevr. C. Mes-van Beuzekom Spreeuwenstein 19, 3253VM. 
16 juli ~ 83 jaar, Mevr. T.J. Rijnbrand-Tanis  Prins Hendrikweg 23 ,3253BV. 
22 juli ~ 81 jaar, Mevr. J.S. Hollaar-Tanis Prins Hendrikweg 26, 3253BV. 
27 juli ~ 90 jaar, Mevr. W.J. Human-Knöps Vliedberglaan 118, 3253VT. 
27 juli ~ 78 jaar, Mevr. M.A. Steehouwer-Klootwijk Het Bosje 5, 3253CD. 



28 juli ~ 83 jaar, Mevr. P.C. van den Andel-den Dunnen Jonkerstee 22, 3253CE. 
 
Overleden 

- Dhr. A. Nelisse 
Verhuisd 
- Fam. Sperling van Havenweg 3c naar Havenweg 26a. 

 

Voor onze jongeren 

 
Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. 
Artikel 7: Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

 

De Heere Jezus legt uit hoe het laatste oordeel eruit zal zien. Alle mensen die gestorven zijn, worden in één 
oogwenk opgewekt uit de dood. Dit valt in woorden niet te beschrijven. In Mattheüs 25 lezen we het zo: 
31Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 
zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze 
van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.33En Hij zal de schapen aan Zijn 
rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk  dat voor u bestemd is vanaf de 
grondlegging van de wereld. 
Het leven hier op aarde is niet vrijblijvend. Alles draait 
erom of jij gelooft in de Heere Jezus Christus en 
daarnaar leeft. De Heere Jezus laat Zich nu nog vinden 
door jou. Zoek Hem!  
 

Puzzel  
Speurtocht door Bijbelse bergen. Zet de 16 bergnamen 
op de juiste plaats in de hokjes. Maak van de letters 
met een sterretje nog een berg. 

Abarim 
More 
Ebal 

Nebo 
Gerizim 
Olijfberg 
Gilboa 

 Hermon 
Sinai  
Hor 
Sirjon 
Karmel 
Thabor 
Libanon – Ziz - Seir 

 
 

Op die dag 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond, heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn, alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij. 
Op die dag, in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, kan genade heerlijker zijn? En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij, dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag. 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, kan genade heerlijker zijn? En U maakt ons anders en nieuw. Ja, U maakt ons 
anders en nieuw. U maakt ons anders en nieuw op die dag. En klinkt het overwinningslied. 
 

Zending & Evangelisatie 
 

Happen en trappen 
Even een terug blik zoals beloofd van de hap en trap 
fietstocht van jl. zaterdag 1 juni. Het was spannen, hoe zal 
het weer zijn. De verwachtingen waren droog maar geen zon. 
Er hadden 139 mensen ingeschreven voor de tocht. Maar 
zaterdagmorgen was het spannend of ze wel zouden komen 

want om 10 uur was er toch regen. Maar ja hoor de eerste 
mensen melden zich en gingen de tocht aanvangen. Steeds 
meer fietsers kwamen er en de teller kwam op 131 
deelnemers. Onderweg kwamen ze bij de eerste stop, de 
theetuin de ‘Halve Maan’ geweldig hoe de deelnemers hier 
verwend werden met een groot stuk taart en een lekker bakje 

koffie. De toon was gezet, complimenten te over. Volgende stop Goedereede Havenhoofd daar stond de uien of 
tomaten soep met daarbij stokbrood en kruiden boter te wachten op de deelnemers. Ook dit was geweldig. Toen 
ging de tocht door de duinen over de buitendijk naar parkeerplaats de vuurtoren in Ouddorp. Hier stond de 
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frietwagen van eetwinkel t’ Hoekje en kregen de deelnemers een puntzak friet. Verder ging de tocht via de Punt 
langs de RTM-Ouddorp en kwamen de deelnemers bij de volgende stop waar broodje hamburger werd 
geserveerd. Daarna terug naar het centrum de Dorpskerk waar de deelnemers nog konden genieten van een ijsje 

of kopje koffie. Ongeveer 33 km lang was de tocht. De opbrengst was overweldigend, de netto opbrengst van de 
Hap en Trap 2024 is € 1.726.10. Dank in de eerste plaats aan de Heere onze God. Maar ook u die ondanks de 
regen positie en vrolijk bleef.  
 

 
Zangavond donderdag 1 augustus 2024 in de Dorpskerk in Ouddorp 

Thema zangavond: “U zij de Glorie” aanvang: 19:30 uur 
 
Orgel: George van der Bok, en met medewerking van 
 

dwarsfluitisten: Marlies Schollaart en Jolijn Noordzij.  

 
Collecte t.b.v. GZB. 
 
 

Sprekers voor deze avond zijn uitgenodigd: Peter en Riek. 

Ze zijn uitgezonden geweest door de GZB naar Centraal Azië de afgelopen jaren. Inmiddels zijn ze weer terug en 
hopen te vertellen over hun ervaringen aldaar. 

Het land en hun achternaam kan  in verband met de veiligheid van de lokale werkers daar, niet genoemd 
worden. 

Een reden des te meer om deze avond aanwezig te zijn. 

 

Kerkdiensten 
 
Zondag 14 juli 2024  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk.2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 21 juli 2024 
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. J.A. Mol, Harskamp 
Collecte: 1e Stg. voor elkaar Herv. Vrouwenver. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 28 juli 2024  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 4 augustus 2024 
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Kimon.  2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Oppasrooster juli 2024  
14 juli      – Femke, Myrthe en Rhodé  
21 juli      – Margretha, Rebecca en Annelein  
28 juli      – Nelie, Willeke en Emma v/d Giessen  
4 augustus – Jennie, Emma en Annelein van Koppen   
 

Zanguurtje  
Op zondagavond 7 juli is er de mogelijkheid na de dienst psalmen en liederen te zingen rond het thema 'De ware 
rust'.  
Als commissie hebben we besloten het zanguurtje voor de maand augustus te laten vervallen. Dat betekent dat 
zondag 1 september 2024 het volgende zanguurtje weer zal zijn, en wellicht overbodig: Ieder is welkom om mee 
te zingen! 

 
Verdieping en toerusting vanuit de Bijbel voor de regio Zuidwest Nederland (Zuid-Hollandse Eilanden, 

Zeeland en Noordwest Brabant) 

Wil je meer weten over de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek? Hoe je in het 

dagelijkse leven het geloof in de praktijk brengt? Vanaf 11 september 2024 gaan we te 

Middelharnis bij voldoende deelnemers starten met deze Bijbelcursus. In 22 

bijeenkomsten die op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:45 uur verzorgd worden, 

gaan we dieper in op de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, etc. Ervaren predikanten geven les in de 

verschillende vakken.  

Deze cursus is verdiepend en verrijkend voor je geloof. Voor iedereen een aanrader. De cursus is interkerkelijk 

en iedereen met welke opleiding en achtergrond dan ook, kan deze cursus volgen. Meld je nu aan! Voor vragen 



en info kun je appen of bellen met de cursusleider ds. A.L. (Leo) Molenaar 06-19879900 of met het secretariaat 

Teun Grinwis 06-12285061 of per e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Meer info is er ook te vinden op: 

www.cursustvg.nl.  
 
 

mailto:cursustvgmiddelharnis@gmail.com
http://www.cursustvg.nl/

