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Overdenking  
 

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid 
en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze 
tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
Titus 2:11-14 
Deze keer geen overdenking bij een Bijbeltekst, maar een 50-tal citaten van mensen uit heden en verleden die 
met God leven en geleefd hebben. 
Mooi om in de vakantie eens mee te nemen...! 
 

1. Niet geluk, maar heiligheid, is het voornaamste doel van de mens. Oswald Chambers 

2. Geluk komt voort uit heiligheid. Je kunt niet echt gelukkig zijn tenzij je hongert naar Jezus Christus. David 
Jeremiah 

3. Heiligheid is geen luxe, het is een noodzaak. Als je niet heilig bent, zul je nooit in de hemel komen. 
Hebreeën 12:14 Leonard Ravenhill 

4. Heiligheid heeft niets te maken met wat we weten en alles met Wie we kennen. Aiden Wilson Tozer 

5. Ware heiligheid wordt niet bereikt door wat we doen, maar door wat we God in ons laten doen. Mark Hart 

6. Veel christenen hebben wat we een 'culturele heiligheid' zouden kunnen noemen. Ze passen zich aan het 
karakter en gedragspatroon van christenen om hen heen aan... Maar God heeft ons niet geroepen om te 
zijn zoals de mensen om ons heen. Hij heeft ons geroepen om te zijn zoals Hijzelf. Heiligheid is niets 
minder dan gelijkvormigheid aan het karakter van God. Jerry Bridges 

7. Naarmate we groeien in heiligheid, groeien we in haat tegen zonde; en God, die oneindig heilig is, heeft 
een oneindige haat tegen zonde. Jerry Bridges 

8. Hoe heiliger een mens wordt, hoe meer hij treurt om de onheiligheid die in hem overblijft. C. S. Lewis 

9. Kracht is Gods hand of arm; alwetendheid is Gods oog; genade is Gods vreugde; eeuwigheid is Gods 
duur, maar heiligheid is Gods schoonheid! Stephen Charnock 

10. Heiligheid is niet de weg naar Christus. Christus is de weg naar heiligheid. Adrian Rogers 

11. Als je denkt dat je in heiligheid kunt wandelen zonder voortdurende gemeenschap met Christus te 
onderhouden, heb je een grote fout gemaakt. Als je heilig wilt zijn, moet je dicht bij Jezus leven. Charles 
Spurgeon 

12. We zijn 100 procent verantwoordelijk voor het nastreven van heiligheid, maar tegelijkertijd zijn we 100 
procent afhankelijk van de Heilige Geest om ons in staat te stellen dat na te streven. Het nastreven van 
heiligheid is geen aanpak van het christelijke leven waarbij je jezelf met je eigen laarzen omhoog trekt. 
Jerry Bridges 

13. Heiligheid is de gewoonte om één van geest te zijn met God, zoals we Zijn Geest beschreven vinden in de 
Schrift. Het is de gewoonte om het eens te zijn met Gods oordeel, te haten wat Hij haat, lief te hebben 
wat Hij liefheeft en alles in deze wereld te meten aan de maatstaf van Zijn Woord. J. C. Ryle 

14. Heiligheid is niet alleen het doel van je verlossing, het is noodzakelijk voor je verlossing. Kevin DeYoung 

15. De eerste stap naar het bereiken van een hogere standaard van heiligheid is om je vollediger te 
realiseren hoe verbazingwekkend zondig de zonde is. J. C. Ryle 
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16. Als ik kon kiezen uit alle zegeningen die ik me kan voorstellen, zou ik kiezen voor volmaakte 
gelijkvormigheid aan de Heere Jezus, of, in één woord: heiligheid. Charles Spurgeon 

17. Heiligheid is nooit de drijvende kracht van de meerderheid geweest. Het is echter verplicht voor iedereen 

die het koninkrijk wil binnengaan. Elisabeth Elliot 

18. Heiligheid is het architectonische plan waarop God Zijn levende tempel bouwt. Charles Spurgeon 

19. Het is een onbetwiste waarheid dat elke leer die van God komt, naar God leidt; en dat wat niet neigt naar 
het bevorderen van heiligheid is niet van God. George Whitefield 

20. Het evangelie is geen aankondiging dat God Zijn gerechtigheid heeft versoepeld of de standaard van Zijn 
heiligheid heeft verlaagd. Arthur W. Pink 

21. Hij (God) hield van ons niet omdat we zo liefelijk en beminnelijk zijn, maar omdat Hij liefde is. C. S. Lewis 

22. Christelijke liefde, hetzij jegens God of jegens de mens, is een zaak van de wil. C. S. Lewis 

23. We worden wat we liefhebben en wie we liefhebben vormt wat we worden. Als we van dingen houden, 
worden we een ding. Als we niets liefhebben, worden we niets. Imitatie is geen letterlijke nabootsing van 
Christus, maar betekent eerder het beeld worden van de geliefde, een beeld dat onthuld wordt door 
transformatie. Dit betekent dat we vaten moeten worden van Gods medelevende liefde voor anderen. 
Clara van Assisi 

24. Liefde is waardeloos tenzij het zich uit, tenzij het uitgedrukt wordt in daden en gedrag. David Jeremiah 

25. God houdt van ieder van ons alsof er maar één van ons is. Augustinus 

26. Wanneer ik heb geleerd God beter lief te hebben dan mijn aardse dierbaren, zal ik mijn aardse dierbaren 
beter liefhebben dan ik nu doe. C. S. Lewis 

27. Ware christelijke liefde is niet afgeleid van dingen buiten, maar vloeit uit het hart, als uit een bron. 
Maarten Luther 

28. Meer mensen zijn in de kerk gebracht door de vriendelijkheid van echte christelijke liefde dan door alle 
theologische argumenten in de wereld. William Barclay 

29. Dit leven is de enige hel die gelovigen ooit zullen kennen. Maar voor degenen die in hun zonden sterven, 
is dit hun enige hemel. Ray Comfort 

30. Elk lied heeft een componist, elk boek heeft een auteur, elke auto heeft een maker, elk schilderij heeft 
een schilder en elk gebouw heeft een bouwer. Het is dus niet irrationeel om deze simpele logica een 
beetje verder door te voeren en te zeggen dat de natuur een Maker moet hebben gehad. Het zou 
irrationeel zijn om te geloven dat het zichzelf heeft gemaakt. Ray Comfort 

31. Waarom overkomen goede mensen slechte dingen? Dat gebeurde maar één keer en Hij (Jezus) bood 
Zich daarvoor Zelf aan. R. C. Sproul 

32. Ik voel niet altijd Zijn aanwezigheid, maar Gods beloften zijn niet afhankelijk van mijn gevoelens; ze 
rusten op Zijn integriteit. R. C. Sproul 

33. Ik denk dat de grootste zwakte in de kerk van vandaag is dat bijna niemand gelooft dat God Zijn kracht 
in de Bijbel investeert. Iedereen zoekt kracht in een programma, in een methodologie, in een techniek, in 
van alles en nog wat, behalve dàt waarin God het heeft geplaatst: Zijn Woord. Hij alleen heeft de kracht 
om levens voor de eeuwigheid te veranderen, en die kracht is gericht op de Schrift. R. C. Sproul 

34. Als er iets in het Woord van God staat dat ik niet leuk vind, ligt het probleem niet bij het Woord van God, 
maar bij mij. R. C. Sproul 

35. Onze hoge en bevoorrechte roeping is om de wil van God te doen, in de kracht van God, voor de glorie 
van God. J. I. Packer 

36. Het is een enorme opluchting om te weten dat Zijn liefde voor mij op elk punt gebaseerd is op eerdere 
kennis van het slechtste over mij. J. I. Packer 

37. Satans grootste succes is om mensen te laten denken dat ze nog genoeg tijd hebben voordat ze sterven 
om na te denken over hun eeuwige welzijn. John Owen 

38. De persoon die het kwaad in zijn eigen hart begrijpt, is de enige persoon die nuttig, vruchtbaar en solide 

is in zijn overtuigingen en gehoorzaamheid. Anderen misleiden zichzelf alleen maar en verstoren zo 
families, kerken en alle andere relaties. In hun zelfrespect en oordeel over anderen, tonen ze grote 
inconsequentheid. John Owen 

39. Het lijden ontgrendelt de deur van het hart, zodat het Woord gemakkelijker binnenkomt. Richard Baxter 

40. Ik predikte alsof ik er zeker van was nooit meer te preken, en als een stervende man tot stervende 
mensen. Richard Baxter. 

41. Satan geeft Adam een appel, en neemt het paradijs weg. Bedenk daarom, in alle verzoekingen, niet wat 
satan aanbiedt, maar wat je zult verliezen. Richard Sibbes 

42. Als we tot God gaan door gebed, weet de duivel dat we kracht ontvangen in de strijd tegen hem, en 
daarom verzet hij zich tegen ons en probeert hij ons van het gebed af te houden, met alles wat hij kan. 
Richard Sibbes 

43. Gods wonden genezen, de kussen van de zonde doden. William Gurnall 

44. Wij worden gerechtvaardigd, niet door iets aan God te geven, maar door van God te ontvangen, wat 
Christus voor ons heeft gedaan. William Gurnall 

45. Als ik Christus in de kamer hiernaast voor mij zou horen bidden, zou ik geen miljoen vijanden vrezen. 
Robert Murray M'Cheyne 

46. De vleselijke persoon vreest de mens, niet God. De sterke christen vreest God, niet de mens. De zwakke 
christen vreest de mens te veel, en God te weinig. John Flavel 

47. Als u nalaat kinderen te onderwijzen in de weg van heiligheid, zal de duivel dan nalaten hen te 
onderwijzen in de weg van goddeloosheid? Nee! Als ù hen niet leert bidden, zal hìj hen wel leren vloeken, 
zweren en liegen; als de grond onbebouwd is, zal er onkruid opschieten. John Flavel 

48. Het is beter om verdeeld te zijn door de waarheid dan verenigd te zijn in dwaling. Het is beter om de 
waarheid te spreken die pijn doet en dan heelt, dan onwaarheid vertroostend is, maar daarna dodelijk. 
Het is beter om gehaat te worden omdat je de waarheid vertelt dan geliefd te worden omdat je een 



leugen vertelt. Het is beter om alleen te staan met de waarheid, dan om ongelijk te hebben met een 
menigte. Het is beter om uiteindelijk succes te hebben met de waarheid dan om tijdelijk succes te 
hebben met een leugen. Er is maar één Evangelie. Adrian Rogers 

49. God is meer geïnteresseerd in het conformeren van mij aan de gelijkenis van Zijn Zoon dan mij in mijn 
comfortzone te laten. God is meer geïnteresseerd in innerlijke kwaliteiten dan in uiterlijke 
omstandigheden - dingen zoals het verfijnen van mijn geloof, het vernederen van mijn hart, het 
opschonen van mijn gedachten leven en het versterken van mijn karakter. Joni Eareckson Tada 

50. Zorgen maken is de last van morgen dragen met de kracht van vandaag - dus twee dagen tegelijk 
dragen. Het is vooruitlopen op morgen. Zorgen maken maakt morgen niet leeg van zijn verdriet, het 
maakt vandaag leeg van zijn kracht. Corrie Ten Boom 

 

Doe er uw en jouw voordeel mee in deze zomermaand! 
 

Ouddorp ds. M.C. Schreur 
 

Uit de pastorie 
 

Meeleven met 

We blijven meeleven met Greet van der Klooster (Wittestraat 5). Onlangs is ze nog weer even naar het 
ziekenhuis geweest voor nader onderzoek, vanwege erge pijnklachten in haar rechterschouder. Aanvankelijk werd 
gedacht aan een slijmbeursontsteking, maar bij nader onderzoek bleek toch dat dit te maken had met verdere 
kwaadaardige uitzaaiingen. Dat is aangrijpend. Anderzijds zijn Greet en Wim dankbaar dat ze verder weinig tot 
geen pijnklachten heeft. Het belangrijkste is echter dat ze geestelijk de ruimte en heerlijkheid zal vinden in de 
Heere Jezus, tot vergeving en verzoening. Zoals we onlangs overdacht hebben, bad koning Hizkia de Heere om 
redding, om betaling en verzoening voor zijn zonden ('Wees Gij mijn Borg!'). Zo wensen we ook Greet en Wim en 
al hun geliefden toe de Heere aan te roepen om de genade van de Heere Jezus te ontvangen. Gemeente, leeft en 
bidt u allen mee? 
 
Samen met Leander & Mathilde van Splunder (Dorpsweg 64) zijn we verblijd dat het zo goed mag gaan met hun 
zoontje Scott. Nagenoeg alle symptomen zijn verdwenen. De Heere zij gedankt! 
 
Zoals u hoorde vanuit de voorbede heeft Cocky maandag (22 juli) de eerste behandelingen ondergaan. We hopen 
en bidden dat de chemokuren gezegend mogen worden. Gedenkt u haar in de gebeden, want de eerste 
behandeling was zwaar en ze is er erg door verzwakt. Uiteraard op hoop van zegen voor de verdere 
behandelingen, maar het valt niet mee. Wat kan de geschiedenis van de profeet van Jona en zijn gebed ons 
helpen om al onze hulp en al onze verwachting van de Heere te hebben! 
 
Onze koster, Cor Pikaart (Geleedststraat 7, 3253 BE ) zal op 12 augustus een darmonderzoek ondergaan. We 
wensen hem bij voorbaat sterkte. Zulk soort onderzoeken brengen altijd spanning met zich mee, omdat je 
geneigd bent om bij klachten van pijn en ongemak, al snel denkt dat zo'n onderzoek ernstige dingen kan 
uitwijzen. Maar we hopen dat het mee mag vallen! Dat het lied mee mag gaan in de onderzoekskamer: 'Wat de 
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heere hand..!' 
Ook wensen we het echtpaar Van der Bok-Tanis (Dirkdoensweg 16) sterkte toe. De vrouw van hun zoon Teun is 
ernstig ziek en zal ook behandelingen (immuun-therapie) moeten ondergaan. De Heere zij Teun en zijn vrouw 
nabij! 
 

Ook wensen we het predikantenechtpaar Meuleman sterkte en Gods zegen toe. Na een recente 

ziekenhuisopname hoopt ds. G. Meuleman voorlopig te verblijven in Nieuw Rijsenburgh (totdat er plek is in de 
Vliedberg). De Heere zij hen beiden nabij en geve hen samen verkwikking uit die Psalm 71, alsook uit de woorden 
van Jesaja 46:4 'En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik 
heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.' 
 

Huwelijk Geerten & Leanne 
We hebben een trouwkaart ontvangen van Geerten Blonk en Leanne de Jong. Op 12 september 2024 hopen ze 
elkaar het ja-woord te geven. De ceremonie- en feestlocatie is het Slot Moermond, Stoofwekken 5 in Renesse 
(een bekende plek voor ons, vanwege het huwelijk 12 juli vorig jaar van onze dochter Lydia en schoonzoon Jan 
Mosterd, die ook daar de ceremonie en receptie hadden). Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een 
kerkdienst in de Hersteld Hervormde Gemeente van  Middelharnis, in de Rehobothkerk, Olympiaweg 44 te 
Sommelsdijk.  De dienst zal beginnen om 14.30 uur en ds. A. Kos hoopt in deze dienst voor te gaan. Namens het 
bruidspaar bent u bij deze uitgenodigd om deze trouwdienst bij te wonen. De tekst die boven de trouwkaart 
stond, luidde: 'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van 
vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.' Jeremia 29:11 Als kerkenraad wensen we 
Geerten en Leanne van harte Gods zegen met hun voorgenomen huwelijk. Het toekomstig adres van het 

bruidspaar is: Geerten & Leanne: Notenlaan 13, 3247 GH - Dirksland. 
 

Huwelijk Ivar & Lisette 
We hebben ook een trouwkaart ontvangen van Ivar Oosters en Liesette Grievink. Op 19 september 2024 hopen 
ze elkaar het ja-woord te geven. De ceremonie- en feestlocatie is Restaurant aan Zee, aan de Strandweg 1, in 
Oostvoorne. Zoals u in de afkondiging onlangs hebt kunnen horen, heten we Ivar & Lisette hartelijk welkom in 
onze gemeente, omdat ze kort geleden allebei hebben aangegeven lid te willen worden van onze kerkelijke 
gemeente. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst in de Hervormde Gemeente in de 
Dorpskerk van Ouddorp. De dienst zal beginnen om 15.30 uur, waarin ds. Schreur hoopt voor te gaan. Namens 
het bruidspaar bent u bij deze uitgenodigd om deze trouwdienst bij te wonen. De tekst die boven de trouwkaart 



stond, luidde: Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die voor eeuwig de trouw bewaart. 
Psalm 146: 6. Als kerkenraad wensen we Ivar & Lisette van harte Gods zegen met hun voorgenomen huwelijk. 
Het toekomstig adres van het bruidspaar is: Ivar & Lisette: Duinkerkerweg 3a, 3253AJ - Ouddorp 
 

Welkom in onze gemeente 
Een hartelijk woord van welkom voor Ivar Oosters & Lisette Grievink (Duinkerkerweg 3a, 3253AJ - Ouddorp). Zij 
hebben zich onlangs in laten schrijven in onze gemeente en hopen zoals reeds vermeld in september in het 
huwelijk te treden.  
 

Ook een woord van welkom voor Dirk & Krijna Heerschap (Vissersstraat 30, 3253 XK - Ouddorp) Het is nog maar 
kort geleden dat we hen even hebben mogen ontmoeten tijdens de blijde gebeurtenis van het huwelijk van hun 
zoon en schoondochter, Dennis & Anne. 
 
Tenslotte een woord van welkom aan het echtpaar G. Nipius & J.A. Nipius - de Wachter (Wilhelminaweg 2, 3253 
BW - Ouddorp) Sinds kort wonen zij ook in Ouddorp en we hopen dat ze zich spoedig in kerk en woonplaats 
ingeburgerd zullen weten. Op het moment verblijft mw. Nipius in Nieuw Rijsenburgh, vanwege revalidatie i.v.m. 
haar verbrijzelde arm. Van harte beterschap gewenst. 
 

We wensen de nieuw ingekomenen van harte Gods zegen toe en dat de verkondiging van het Woord u (steeds 
weer) doet zeggen: "Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb! " 

 

Even terug uit Azië! 
Zoals u wellicht weet zijn mijn broer en schoonzus en hun dochter Dirkje al weer enige tijd in Nederland voor 
'verlof'. Tja, dat woord verlof schrijf ik maar tussen aanhalingstekens, want ik heb het idee dat als ze weer terug 
zijn in het Verre Oosten, ze weer moeten uitrusten van hun verlof periode, omdat er zoveel geregeld en 
vergaderd moet worden. Hoe dan ook: u snapt (vooral degenen die bij de contactmiddag waren;) dat ik erg blij 
ben dat mijn broer nog een preekbeurt kan vervullen in Ouddorp en met zijn gezin even in Holland mag zijn! 
 

In memoriam 
Op woensdag 24 juli 2024 overleed ds. Dirk Cornelis (Dick)  Floor op 76- jarige leeftijd. 
Ds. Floor was destijds mijn wijkpredikant in Ede (in de Oude kerk) , waar hij in 1987 intrede deed. Vijf jaar heb ik 
onder zijn prediking mogen verkeren en bij hem heb ik ook geloofsbelijdenis mogen doen op 1 april 1990. Jaren 
later kwamen we elkaar tegen als collega's in Ede, toen ik vanuit Harskamp ook bij de vergaderingen van de 
predikanten werkgemeenschap in Ede aanwezig was. Ook heb ik hem nog verschillende keren ontmoet op de 
preekkring die destijds geleid werd door ds. A. Beens. (Gouden uren overigens) In Hoorn is hij nog een keer op 
een kraambezoek geweest, samen met een vriend uit Ede. Vorig jaar is hij nog in Ouddorp samen met zijn vrouw 
Tineke op bezoek geweest toen ze in de buurt een vakantiehuisje hadden en samen veel gingen fietsen. 
Betrokkenheid en belangstelling kenmerkten hem, alsook zijn nederigheid en echtheid, gunning en ernst. Nog 
steeds ben ik hem dankbaar voor de belijdenistekst die ik van hem meekreeg, alsook voor de tekst bij de 
handoplegging op 5 maart 2014 in Harskamp 
Slechts korte tijd is hij (ernstig) ziek geweest en mocht hij naar Huis, om zijn Zaligmaker en Zender, Die hij met 
veel liefde heeft aangeprezen, voor altijd in volle heerlijkheid te zien en groot te maken! De Heere zij gedankt 
voor wat hij voor velen (en ook voor mij) heeft mogen betekenen. Soli Deo Gloria. We wensen zijn vrouw Tineke 
en hun kinderen en kleinkinderen van harte Gods nabijheid en vertroosting toe. 
 

Ten slotte 
Steeds meer mensen vinden hun weg naar hun (steevaste) recreatieplek op één van de vele  Ouddorpse 
campings. Anderzijds vertrekken (of ze zijn al vertrokken) er ook steeds meer gemeenteleden naar elders. De 
binnenlanders trekken naar de zee, de eilanders trekken naar de bossen, de heide of de Alpen of oorden rondom 
buitenlandse meren, of ze vliegen zelfs de oceaan over. We zoeken rust en ontspanning, om even aan de 
dagelijkse tred van zorgen en zwoegen te kunnen ontkomen. We hopen dat u en jij echt even op adem mogen 
komen, hetzij thuisblijvend, of binnenslands- of buitenslands verblijvend. Persoonlijk hoop ik ook even rust te 
nemen van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 24 augustus. Van 16 tot en met 22 augustus gaan we met 
enkele (thuiswonende en uitwonende kinderen) een weekje op vakantie naar Italië en in die dagen ben ik dus 
niet beschikbaar voor het pastoraat. De twee weken daarvoor houd ik enerzijds rust, maar sta ik wel op de 
'waakvlam', ofwel: in geval van (ernstige) ziekte en rouw ben ik uiteraard paraat. Verder zal ons huis niet 
onbewoond zijn, maar hopen onze zoon Benjamin en zijn vrouw Martine en hun kinderen Tabitha en Caleb (en 
voor hen 'tante Eline') in de pastorie te verblijven.  
Van harte Gods zegen, hier en elders, en vergeet de eenzamen en zieken niet! 
 

Ds. M.C. Schreur 

Agenda, Deo Volente 
 

Zondagsschool 
 

De komende weken is er geen zondagsschool. Op zondag 15 september a.s. gaat de 
zondagsschool weer beginnen. We hopen dat jullie dan ook weer komen! Op zaterdag 
14 september a.s. gaan we iets leuks doen met elkaar. Wat? Dat houden we nog even 
geheim! Breng gerust je vriendje of vriendinnetje mee! In de volgende ‘Kleine Kracht’ 
zullen we schrijven hoe laat we jullie in ‘de Morgenster’ verwachten en hoe laat het is 
afgelopen.  

 

Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 30 augustus 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 



Vrouwenkring “Sola Fide” 
Als u dit leest is het voor de meeste mensen nog vakantietijd. Toch willen we alvast vooruit kijken naar de Bijbel 
studie over het bijzondere Bijbelboek “Ruth”, deze is geschreven door Ds. E. van den Noort. We hopen u, via een 

stukje in de Kleine kracht, elke maand een inkijkje te geven in deze boeiende Bijbelstudie. De inleiding heeft als 
titel: “God heeft omgezien door brood te geven.” Het boek Ruth speelt zich af in de tijd van de richteren, een 
heel donkere tijd in Israël. We kennen het refrein: “En zij deden wat kwaad was in de ogen des HEEREN.” De 
gelovige Ruth, afkomstig uit Moab, wordt door de HEERE in Zijn plan ingepast. Ruth beloofde trouw aan haar 
schoonmoeder Naomi, maar bovenal aan de God van Naomi. Toewijding, volharding en trouw staan centraal in 
wat zij doet. In de joodse Bijbel hoort het boek Ruth bij de feestrollen. Dit boek lezen zij tijdens het Wekenfeest; 
de gerst- en tarweoogst werden met dit feest beëindigd. Bij de gersteoogst werden de eerstelingen (broden) in 
de tempel gebracht; die eerstelingen beloofden een veel grotere oogst: de tarweoogst. Zo mag ook Ruth gezien 
worden als een soort eerstelingengave. In haar belooft de HEERE een veel grotere oogst: een volk en gemeente 
uit jood en heiden. De beslissing om echt God te dienen (1:16) loopt als een rode draad door dit boek, met alle 
zegenrijke gevolgen hiervan. De lijnen zijn prachtig: God zag om naar Zijn volk door brood te geven. Ruth ging 
met Naomi mee terug naar Bethlehem= ‘broodhuis’. In het Nieuwe Testament reizen ook Jozef en Maria naar 
Bethlehem en daar wordt de Heere Jezus geboren, Hij zei: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal 
geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Het boek Ruth laat zien dat het belangrijk is 
om te leven ‘met het einde in zicht’. Want God is erbij, Hij ziet naar ons om, ook als wij Hem nauwelijks op de 
bladzijden van ons leven bespeuren. 

 

Openstelling kerk 
Tot en met 14 september 2024 zal de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp op zaterdag vanaf 10:00 uur tot 
15:00 uur voor bezoek opgesteld worden. In de kerk staat er een maquette van de tabernakel, waarbij uitleg 
wordt gegeven. 
 
Matinee orgelconcerten van predikanten van 11:00 uur tot 12:00 uur 
Zaterdag organist 
10 augustus 2024 Student Jowan Tanis, Ouddorp 
17 augustus 2024 Ds. C. van Alphen Rhoon, met soliste 
24 augustus 2024 Ds. G.J. Baan, Mijnsheerenland en ds. C.J. Droger, Vlaardingen 
31 augustus 2024 Ds. E. Agterhuis, Heinenoord met violiste 
7 september 2024 9:30-12.00 uur  amateur-ensemble olv Jan Teeuw 

 13:30-15:00 uur Chr Gem Koor Jeduthun olv Jan Wisse 
 

Zangavonden van 19:30 uur tot 21:00 uur 
Donderdag organist 
15 augustus 2024 Jan Bezuijen met medewerking van de fluitisten: Marlies Schollaart en Jolein Noordzij, 

collecte tbv. GZB. 
29 augustus 2024 Kees Villerius met medewerking van Martin van Moort dwarsfluit en Marianne Jansen-

Bakker, cello. Collecte tbv. Stg. Vrienden van Sjaloomzorg. 
 
Zomerorgelconcerten van 19:30 uur tot 20:30 uur  
Donderdag organist 
8 augustus 2024 Martien de Vos Ooltgensplaat. Entree € 10,00 pp.  
                                   Tot en met 16 jaar gratis. 
22 augustus 2024 Strijkkwartet o.l.v. Marianne Jansen-Bakker. Entree € 10,00 pp. 
                                   Tot en met 16 jaar gratis. 

 
Activiteitencommissie 

 
Fietspuzzeltocht 
Op maandag 19 augustus is weer onze jaarlijkse fietspuzzeltocht. Er is weer een leuke tocht van ongeveer 20 
kilometer uitgezet en er kan tijdens het fietsen lekker gepuzzeld worden. Dit jaar hebben we halverwege weer 
een uitrustpunt neergezet met een lekkere versnapering. Aan het eind is er natuurlijk gelegenheid om iets lekkers 
te eten en drinken bij de kerk. Deelname bedraagt voor volwassenen € 4,50 en kinderen van 3 t/m 12 jaar 
betalen € 3,50 per persoon (digitaal betalen is mogelijk). Vertrekken kan tussen 18:30 uur en 19:00 uur vanuit de 
kerktuin. We hopen weer veel fietsers te begroeten! 

 
Verantwoording van uw gaven 
 

Over de periode van 1 t/m 30 juni is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.394,19 
Bijdrage predikantsplaats  1.219,88  
Giften per bank en contant   550,00 
Kerkbalans         4.577,34 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 7.741,41 
 

Diaconie 
Stg. Evangelisatie Limburg (Horst) 2 juni  236,38 
Stg. De Ondergrondse Kerk, 9 juni 246,40 



Kerkelijk verenigingswerk,16 juni 318,40 
Stg. Ontmoeting 23 juni 295,10 
Diaconie, 30 juni   245,80 

GZB juni  118,50 
Zendingscommissie GZB Hap en Trap 890,60 

 

Totaal diaconie  € 2351,18  
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 10.092,59 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.083,75 
 

Verjaardag fonds 2024 
Stand vorige keer  532,50 
Ontvangen     0,00 
Totaal € 532,50 
 

Kleine Kracht 19e jaargang 
Stand vorige keer  1.844,00 
Aan giften           25,00          
Totaal  € 1.869,00 

 

 

Voor onze jongeren 

 
Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. 
 

Artikel 8: Ik geloof in de Heilige Geest. 
 

De Heilige Geest is de derde Persoon van het goddelijk Wezen.  
Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God, evenals de Vader en de Zoon.  
Met de schepping zorgde de Heilige Geest ervoor dat alles ging leven.  
Hij heeft ook gezorgd dat de Bijbel er kwam.  
De Bijbelschrijvers werden door Hem geleid.  
Dat wordt inspiratie van de Heilige Geest genoemd.  
In Handelingen 2 lees je dat de Heilige Geest wordt uitgestort over de wereld.  
Vanaf dat moment kwam Hij op de aarde wonen in de harten van Gods volk.  
De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde om ze bij de Heere Jezus te krijgen.  
En daarvoor werkt Hij ook het geloof. 
Vanaf dat moment komt de Heilige Geest in je hart wonen en vernieuwt je denken, je voelen en je wil.  
Steeds meer laat Hij je op Jezus lijken.  
Je bent dus een tempel van de Heilige Geest.  
De Heilige Geest is gekomen om de gelovigen te bemoedigen en te vertroosten door Zijn kracht! 
 
Herken jij het werk van de Heilige Geest in jouw leven of dat van anderen? 
  

 

Puzzel 
Kijk goed in het eerste puzzelhok welke cijfers bij welke letters horen. Zet daarna de juiste letters onder de cijfers 
in het tweede hok. Welke opdracht lees je? 

 

 v o l g  g e h o o r - 

 23 87 59 41  41 95 26 87 87 13  

z a a m  Z ij n  s t e m 

69 81 81 27  69 35 47  34 62 95 27 

z i e n d e  o p  H e m 

69 32 95 47 71 95  87 19  26 95 27 

             

             

             

23 81 47  26 81 13 62 95  26 95 27 

             

 81 59 62 35 71  23 87 59 41 95 47 

 
De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS  Ouddorp. Of via E-mail: 
jeannetmeijer@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:jeannetmeijer@hotmail.com


Ledenadministratie  
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

 

  4 augustus ~ 73 jaar, Mevr. N. de Rover Noorderduin 3, 3253TH. 
  8 augustus ~ 92 jaar, Dhr. E.A. van der Bok Dirkdoensweg 16, 3253AE. 
  8 augustus ~ 74 jaar, Dhr. A. Polder Diependorst 69, 3253VC. 
10 augustus ~ 82 jaar, Mevr. E. Grinwis-den Hollander Koolweg 31, 3253LH. 
10 augustus ~ 79 jaar, Mevr. J.A. Heerschap-Tanis Serooskerkseweg 12, 4328SM 

  Burgh-Haamstede. 
11 augustus ~ 83 jaar, Dhr. A.W. Kramer Oude Nieuwlandseweg 20 A, 3253LL. 
20 augustus ~ 78 jaar, Dhr. S.C. du Pree Zouthoek 15, 3253EN. 
25 augustus ~ 75 jaar, Mevr. G. Brand-Logmans Parklaan 15, 3253CA. 
 

Uitgeschreven 
Fam. Nuij 

 

Ingeschreven 
 Dhr. I.R.P. Oosters en mevr. L. Grievink 
 Dhr. D. Heerschap en mevr. K.J. Heerschap-Akershoek 
 Dhr. P.M. Riemens 
 Dhr. en mevr. du Pree 
 Dhr. en mevr. Nipius 
 

Zending & Evangelisatie 
 

Presentatie/goede doelenmarkt 2024 
Als zendingscommissie GZB Ouddorp is ons voornemen om op Open 
Monumentendag D.V. zaterdag 14 september 2024 een presentatie/goede 
doelenmarkt te organiseren. U kan/mag uw vereniging/organisatie of stichting deze 
dag presenteren, promoten of eventueel goederen te koop aanbieden. (Uitzondering 

eet en drinkwaren of alcoholische dranken). De markt zal zijn van 9.30 tot 15.30 
uur, rond de Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp. Inschrijven (of vragen) kan via: 
presentatiemarkt2024@solcon.nl tot en met zaterdag 10 augustus 2024. Er wordt 
een bijdrage van € 27,50 euro gevraagd voor de kraam die tot uw beschikking zal 

staan. 
 

Zangavond donderdag 15 augustus  
Thema zangavond: “U zij de Glorie” aanvang: 19:30 uur. Orgel: Jan  Bezuijen, en met medewerking van 
fluitisten: Marlies Schollaart en Jolijn Noordzij. Spreker voor deze avond is uitgenodigd: ds. P.C.H. Kleinbloesem. 
Sinds 2022 is ds. Kleinbloesem zendingswerker in met name Colombia, maar ook zet hij zich nog in voor het 
zendingswerk in Cuba (en Peru). Van harte welkom. Collecte bestemd voor de GZB.  
 
Nieuwsbrief Eef Grinwis 
Lieve familie, vrienden, kennissen en ieder die betrokken is: 
Zoals jullie weten, werk ik sinds mei 2022 bij het Leger des Heils met Oekraïense ontheemden die door de oorlog 
in hun land moesten vluchten en onder andere in Nederland zijn opgevangen. Ik weet nog goed hoe mijn eerste 
werkdag begon. Ik moest mij melden op een schip dat door de corona regels aan wal lag in de Spaanse Polder. 
Op dit indrukwekkende cruise schip verbleven 1300 mensen. Na de controle doorlopen te hebben, moest ik mij 
melden op dak 5. In de gangen kwam ik alleen vrouwen en kinderen tegen. Zoals ik gewend ben, groette ik met 
“Goedemorgen.” Ik kreeg een glimlach terug. Immers: zij spraken geen woord Nederlands, en ik sprak geen 
woord Oekraïens of Russisch. We konden elkaar niet verstaan. Het oorlogsleed stond in hun ogen te lezen, het 
sprak uit hun houding. Door de dag heen kwam er een grote bewogenheid in mijn hart (Luk. 10:33). Matth. 
25:31-40 werd mijn drijfveer. En zo mocht ik die dag onder hen zijn en doen wat op mijn pad kwam. De 
taalbarrière was groot, maar met handen en voeten en een vertaalapp lukte het steeds weer om contact te 
leggen. In de tijd daarna kreeg ik een deel van de ouderen onder mijn hoede en ben ik contact gaan leggen door 
gewoon aanwezig te zijn. Ik, die allemaal maar Nederlands spreek, basic Engels kan, geen woord Russisch of 
Oekraïens spreek. Koffie en thee met hen gedronken, met hen naar Kinderdijk, Gouda, Den Haag geweest en 
gesprekken gehad over hun land, mannen, kinderen, familie, huizen, dorpen. Steeds meer raakte ik verbonden 
met het land en de mensen. Regelmatig bedacht ik hoe mooi het zou zijn als ik ook de andere kant eens zou 
kunnen zien. Hun achtergrond met eigen ogen zou kunnen zien. Ik zag filmpjes en berichten voorbij komen van 
mensen die daar hulp boden en regelmatig kwam het verlangen naar boven om daar ook te mogen helpen. 
 

Ik heb het voorrecht te mogen werken met een collega die jaren in Oekraïne heeft gewoond en gewerkt. Zij heeft 
daar samen met haar man een opvanghuis opgezet voor verslaafden, ‘Het Anker'. Mede door haar begon het 
zaadje te ontkiemen. We hebben er samen veel over gepraat en er ontstond een plan om naar Oekraïne te gaan 
om te helpen en te bemoedigen.  
 

Mijn collega, haar man en ik hopen half oktober af te reizen naar het land dat geteisterd wordt door oorlog, waar 
steden en dorpen worden weggevaagd en waar mensenlevens worden verwoest, het thuisland van onze 
vluchtelingen, om daar ons te voegen bij een team om 2 weken de handen uit de mouwen te steken. 
 



De reis vindt plaats onder leiding van de opvolger van mijn collega, directeur Iryna Linnik. Het team bestaat 
onder andere uit een pastor, een kapelaan van het leger, chauffeurs en een groep vrijwilligers. Er is contact met 
diverse kerken, dorpsleiders en vrijwilligers die het leger ondersteunen om in overleg te bepalen waar de nood 

het hoogst is. De hulp die wordt gegeven, bestaat uit onder andere levensmiddelenpakketten (denk aan 
zonnebloemolie, aardappels, meel, thee, suiker, rijst, blikgroente, boekweit, havermout), maar ook persoonlijke 
verzorgingsmiddelen en medicijnen. Ook wordt er christelijke lectuur uitgedeeld en worden de mensen 
bemoedigd door het Woord en door gebed. Om deze reis (financieel) mogelijk te maken heeft Het Anker onze 
hulp nodig. Van ongeveer € 15.000 kunnen er in Oekraïne 250-300 pakketten worden samengesteld. Dat is best 
een aardig bedrag, maar we geloven dat het realiseren hiervan niet onmogelijk is. Met elkaar kunnen we deze 
hulp verwezenlijken en onze medemens in nood helpen. Om deze reden doen we graag een beroep op financiële 
ondersteuning, maar we zouden ook zeker willen vragen om meeleven en gebed. 
De actie voor deze reis loopt via Stichting Vrienden van Zjitomir. In samenwerking met 
Het Anker zullen de inkomsten en uitgaven van de giften worden bijgehouden en 
verantwoord. 
U kunt via iDeal doneren (let op dat u het juiste project kiest!), via onderstaande QR-
code, of uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN NL05 INGB 0009 2775 92, BIC 
INGBNL2A t.n.v. Stichting Vrienden van Zjitomir o.v.v. projectnummer 8724. 
 
Hartelijk dank! 
Eef Grinwis - social worker bij Oekraïne opvang Leger des Heils Rotterdam 
 
 

 
Verdieping en toerusting vanuit de Bijbel voor de regio Zuidwest Nederland (Zuid-Hollandse Eilanden, 

Zeeland en Noordwest Brabant) 

Wil je meer weten over de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek? Hoe je in het 

dagelijkse leven het geloof in de praktijk brengt? Vanaf 11 september 2024 gaan we te 

Middelharnis bij voldoende deelnemers starten met deze Bijbelcursus. In 22 

bijeenkomsten die op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:45 uur verzorgd worden, 

gaan we dieper in op de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, etc. Ervaren predikanten geven les in de 

verschillende vakken.  

Deze cursus is verdiepend en verrijkend voor je geloof. Voor iedereen een aanrader. De cursus is interkerkelijk 

en iedereen met welke opleiding en achtergrond dan ook, kan deze cursus volgen. Meld je nu aan! Voor vragen 

en info kun je appen of bellen met de cursusleider ds. A.L. (Leo) Molenaar 06-19879900 of met het secretariaat 

Teun Grinwis 06-12285061 of per e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Meer info is er ook te vinden op: 

www.cursustvg.nl.  

 
Kerkdiensten 
 
Zondag 11 augustus 2024  
  9:30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede 
18:00 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede 
Collecte: 1e GZB Zomercollecte. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 18 augustus 2024  

  9:30 uur: ds. W. Meijer, Gameren 
18:00 uur: prop. M. Slingerland, Gouda 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk.2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 25 augustus 2024 
  9:30 uur: kand. C.H. Schreur, Azië 
18:00 uur: prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 1 september 2024  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Wycliffe Bijbelvertalers. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 

 
Oppasrooster augustus 2024 
11 augustus  – Corrien, Eline en Rhodé 
18 augustus  – Margretha, Julia en Myrthe  
25 augustus  – Rianne, Lotte en Rebecca 
1 september – Annelein en Femke  

 

 

 

 

 

mailto:cursustvgmiddelharnis@gmail.com
http://www.cursustvg.nl/


FIETSACTIE AREND 
 

Op D.V. 21 september ga ik samen met mijn zus Daniëlle 20 kilometer fietsen voor het goede doel. Deze zomer 

zijn we druk aan het trainen om over het eiland van Flakkee deze uitdaging aan te gaan.  

We halen geld op voor de stichting Shadoe (Shelter Adaja Oeganda). 
 

Stichting Shadoe zet zich in voor de allerarmsten in Oeganda, in het bijzonder bieden we hulp aan alleenstaande 

tienermoeders. Deze meisjes hebben vaak vreselijke dingen meegemaakt en de shelter biedt hun een veilig 

onderkomen. Ze worden daar gezien, krijgen o.a. psychische ondersteuning, weerbaarheidstraining en komen in 

aanraking met het evangelie. Ook is er een dagcentrum waar ze een vak kunnen leren, bijvoorbeeld kleding 

maken. Daar komen elke dag zo’n 40 tienermeisjes. En het mooie is dat er inmiddels 10 kinderen naar school 

gaan, want educatie is hoop op een betere toekomst! Voor meer informatie zie www.shadoe.nl  
 

Dit jaar is er gestart met het bouwen van een eigen onderkomen. De begane grond is af, en is in gebruik 

genomen, alleen was er geen geld meer voor de 2e verdieping. Daarom willen wij gaan fietsen om vast een begin 

te maken om de 2e verdieping te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u mij steunen?  

Dit kan door online geld over te maken op NL11INGB0709639503  

T.n.v. stichting Shelter Adaja Oeganda o.v.v. fietsactie Arend. 

 

Stichting Shadoe is ANBI geregistreerd. 

 

                 Betalen kan ook gemakkelijk via deze QR code. 
 

Wilt u liever contant doneren? 

 Dat kan, u vindt een portemonnee aan mijn rolstoel.  

 

U kunt ook geld in een envelop achterlaten in mijn postbus van de Vijver in Ouddorp. 
 

Heel erg bedankt voor uw steun! 

Groetjes, Arend van Holten 

De Vijver, Vliedberglaan 159 Ouddorp. 
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