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Overdenking  
 

Hij is hier niet, Hij is opgestaan! Mattheüs 28: 6 

 

De vrouwen die Jezus liefhadden en waren gevolgd, hebben toegekeken hoe Hij in het graf werd gelegd. 
Romeinse soldaten hielden de wacht, op dringend verzoek van de overpriesters en de farizeeën, omdat ze bang 
waren dat de discipelen het lichaam zouden stelen en ze alsnog zouden zeggen dat Hij was opgestaan. 
Ze hebben letterlijk gezegd dat die laatste dwaling dan erger zou zijn dan de eerste. Zouden ze werkelijk alleen 
maar bang geweest zijn voor lijkroof door de discipelen, of zouden ze heel heel diep van binnen bang geweest 
zijn dat Hij werkelijk zou opstaan, omdat er al zulke grote wonder geschied waren? Immers, zelfs Lazarus was uit 
de dood opgestaan, die al vier dagen in het graf gelegen had. Ze hadden Lazarus zelf zien lopen, nà zijn sterven. 
Daarom wilde ze hem zelfs doden zodat het levende bewijsmateriaal in de doofpot kon worden gedaan. Maar dat 
hielp allemaal niks natuurlijk, want Wie hield ècht de wacht over het dode lichaam van de Heere Jezus? 

 

God de Vader Zelf! Hij zou ervoor zorgen dat niets en niemand ook maar iets zou kunnen uitrichten om het 
lichaam van Zijn Zoon enige schade toe te brengen, en ook niets en niemand zou kunnen verhinderen dat Zijn 
Zoon uit de dood zou opstaan, en door de Vader uit de dood zou worden opgewekt. 

 

En zo gebeurt het. Het is alsof de adem van God de aarde aanraakt. De aarde beeft en de levenwekkende Geest 
van God waait door het graf. Ziedaar, wat niemand gezien heeft, gebeurt: Jezus verrijst uit de dood. Hij treedt 
tevoorschijn uit dat donkere graf, alles aan Hem roept ons toe: 'Ik ben de Opstanding en het Leven, die in Mij 
gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven!' 
 

Wonderlijke tegenstelling: Hij Die dood was leeft, en de levende soldaten werden als doden. Ruwe sterke stoere 
soldaten rennen voor hun leven, maar enige vrouwen treden naderbij, door de lokstem  van de engel die zegt: 
"Vreest niet want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was." Als je Jezus zoekt, heb je niets te vrezen, zo 
blijkt. Allemaal mooi natuurlijk, maar nu de praktijk! Leef ik nou werkelijk in het besef dat de grootste en 
machtigste vijand is verslagen? Of blijven we maar vragen: Is dit ook wel voor mij? Wat merk ik nu van de kracht 
van Jezus' opstanding? 

 

We hebben het zo nodig dat we het Paas-Evangelie op de voet te volgen, vanuit alle vier de Evangeliën, die 
elkaar zo verrijkend aanvullen. En wat leren we dan? Dat ongeloof zo’n akelige taaie zonde is, dat de Heere Jezus 
zo mateloos geduldig is om ons te overtuigen van de waarheid. Verbaas je je ook steeds maar weer over het 
geduld, die enorme lankmoedigheid van God? Telkens krijgen de discipelen verder onderwijs, bijles in genade en 
geloof. De kracht van Christus' opstanding is de kracht van het overwinnen van de dood, het overwinnen van de 

machtigste vijand, de zonden en de duivel. Wat heb je dan nog te vrezen? Weet je wat je moet vrezen? Het 
ongeloof, en het leven alsof het graf nog steeds gesloten is, alsof Jezus gelogen zou hebben, alsof de duivel 
gewonnen heeft, en de zonde sterker zou zijn dan Gods levendmakende kracht! 

 

De vrouwen gaan op pad om het de discipelen te vertellen en terwijl zij heen gaan, ontmoetten ze de Heere 
Jezus. Ze komen tot Hem en grijpen Zijn voeten en aanbidden Hem. Weet je hoe je de voeten van Jezus kunt 
aanhaken? Door te buigen en te knielen. 

 

Van harte wens ik u en jouw een geknield Pasen, alsook een gezegende Hemelvaartsdag, en uitzien naar 
Pinksteren, om vervuld te worden met van de Heilige Geest!  

Ds. M.C. Schreur - Ouddorp 
 

http://www.hervormdouddorp.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl


Uit de pastorie 
 

Meeleven met 
Mw. W. (Willy) Grinwis-Padmos (Kelderweg 47, 3253 TC - Ouddorp) is onlangs geopereerd vanwege een 
gevaarlijke ontsteking in haar knie. De operatie is inmiddels achter rug. Al voordat de operatie gedaan werd, 
voelde ze zich erg verzwakt. Mede daarom heeft ze in het ziekenhuis in Dirksland extra bloed gekregen. Ze kon 
echter nog niet naar huis terug, om dat er twee bacteriën werden geconstateerd op haar prothese in de knie, 
waarvan er één erg hardnekkig was. Inmiddels is ze in het Erasmus geweest, waar ze een en ander onderzocht 
hebben. Ze mocht naar het Bethesda ziekenhuis terug, om dat de wond er goed uitzag, en de behandeling 
voortgezet kon worden in Dirksland. Mocht de behandeling niet goed aanslaan, dan zal ze weer voor vervolg 
behandeling naar Rotterdam moeten. Het blijft dus nog wel wat spannend voor Willy, maar ook voor Hans is het 
niet eenvoudig. Wat voel je dat je op elkaar bent aangewezen bij het ouder worden. De Heere heeft al 
meermalen geholpen en ondersteund. We hopen van ganser harte dat u ook toch weer te zijner tijd thuis mag 
komen en verder mag aansterken. Hierbij nog een gouden kleinood van Mozes: ´HEERE! Gij zijt ons geweest een 
Toevlucht van geslacht tot geslacht.´ Psalm 90:1. 
 

We gedenken Cocky van ´t Zelfde (Iris-straat 22, 2981 BN-Ridderkerk) die al geruime tijd onderzoeken 

ondergaat, maar het blijft nog steeds niet duidelijk wat nu exact het ziektebeeld is en welke medicatie en/of 
behandeling effectief is. Onze tijden zijn in Zijn hand. De Heere weet wat maaksel wij zijn. Onze hulp en 
verwachting is van Hem! Inmiddels hebben jullie je plekje in Ouddorp weer ingenomen. Welkom terug op ons 
eiland! 
 

We wensen de rouwende families Aleman en Van Dam sterkte toe in verband met het plotselinge overlijden van 
mw. Grietje Aleman-van Dam (ze woonde aan de Wilhelminaweg 50). Ze werd 88 jaar. We wensen de kinderen 
en kleinkinderen en verdere familieleden de nabijheid van de Heere toe. Psalm 145:6 zij u en jullie tot 
vertroosting: ‘Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht.’ 
 

We wensen ook Nel (en Wim) van den Andel (Jonkerstee 22) de troost en sterkte van de Heere toe, omdat enige 
tijd geleden haar zus toch nog onverwacht overleden is. Wat komt de rouw dichtbij als je eigen zus wordt 
weggenomen. We hebben hier geen blijvende stad… Sterkte ook Nel, in verband met je rug, want dat valt soms 
ook beslist niet mee. Psalm 146 zegt het: Welgelukzalig die de God Jakobs tot zijn hulp heeft. Schuil bij Hem! 
 

We vragen u: Blijft u ook Magré Maliepaard en haar gezin gedenken? Het blijft, ook na de operatie, een 
ingrijpend iets om in een dergelijk proces van herstel en afwachten, telkens weer van onderzoek naar onderzoek 

te gaan. We hopen dat je vooral van kracht tot kracht maag voortgaan. Psalm 84 en zo samen als gezin mag 
optrekken onder banier van Zijn genade! 
 

Voorts, verblijden we ons met Thomas Klepper over het feit dat hij onlangs weer een goed bericht mocht 
ontvangen van de artsen in Maasstad. De bloeduitslagen waren goed en de artsen waren tevreden. Hij hoeft nu 
pas weer over drie maanden terug te komen. Wat een goedheid van de Heere! 
 

Een woord van welkom aan 
Het echtpaar Van den Boogaart (Bram & Rosita), die zich gevestigd hebben aan de Parklaan 2. We wensen hen 
samen van harte Gods zegen toe, ook met betrekking tot het werk dat u te zijner tijd hoopt te gaan doen op de 
Beatrixschool, als directeur. 

 

Huwelijk 
Het komt steeds dichterbij... Dennis Heerschap en Anne Grinwis hopen elkaar dus het ja-woord te gaan geven op 
Deo Volente vrijdag 19 april 2024. Aansluitend zal de kerkelijke bevestiging plaats vinden om 14.15 uur in de 
Dorpskerk in Ouddorp.  
Namens het bruidspaar hartelijk welkom!  
Kaartje sturen? Schrijf naar hun toekomstig adres: Cichoreilaan 15, 3253 VA-Ouddorp. 
We wensen het bruidspaar alsook de wederzijdse ouders de nabijheid van de Heere toe! 
 

Bedankt! 
Nog hartelijk dank voor uw presentie en/of attentie (in welke vorm dan ook) rondom mijn 57e verjaardag. Dat 
hebben mijn vrouw en ik bijzonder gewaardeerd. Ook ons kosters-echtpaar zeer hartelijk dank voor alle goede 
zorgen op die vrijdagavond. Het was een voorrecht dat mijn ouders gedurende het weekendje Ouddorp op hun 
hoge leeftijd de beide diensten van zondag 10 maart in onze gemeente konden meemaken, alsook nog het 
zanguurtje na afloop van de avonddienst. Ze hadden hier heel goede herinneringen aan, omdat ze dit vorig jaar 
in maart ook meegemaakt hadden. 
 

Bezoek Azië 
Eindelijk gaat het er van komen... Van Deo Volente woensdag 10 tot en met woensdag 17 april hoop ik mijn 
broer in het verre oosten te gaan bezoeken. Ruim 30 jaar wonen mijn broer en zijn vrouw en gezin (met nu nog 
alleen hun dochter Dirkje) al in het grote land met de rode vlag en de vijf sterren. In al die tijd dat we in Hoorn 
woonden is er ook nooit van gekomen, in de Harskampse tijd evenmin, maar nu wordt het werkelijkheid, bij leven 
en welzijn. Uiteraard hoop ik materiaal genoeg te verzamelen voor een contactmiddag. Op hoop van zegen, en 
een behouden aankomst aldaar en weer terug op Schiphol. 
 

P.S.: De avond van de Bijbel-leesgroep van 10 april kan ik dus niet verzorgen. Mocht er en vervanger te 
regelen zijn, dan hoort u het! Erg jammer dat ik de GZB avond ook niet kan bijwonen van D.V. 17 april, maar het 
is niet anders. In de planning van de reis naar mijn broer moest er enigszins gepuzzeld worden, dat niet alleen 
hier paste, maar ook daar. We wensen u -en de kinderen voor het middagprogramma!- alvast een heel 
gezegende dag toe! 



Ten slotte 
Wat mochten we samen met de catechisanten (en wat was het een bemoedigende opkomst op de laatste 
catechese avond!) een onvergetelijke avond hebben. Broeder Nagetgaal vertelde de jongeren over zijn leven, 

maar boven alles over Zijn leven, met een hoofdletter. Alle eer aan de Heere! Geliefde ouders: achtervolg uw 
kinderen als ze naar catechisatie gaan met gebed, blijf ze er aan herinneren! Blijf ze er toe oproepen en draag ze 
op, ook tijdens de diensten. Laat er een gedurig gebed opstijgen vanuit de harten, zoals bij Handelingen 12, toen 
Petrus gevangen zat, op dat ze verlost worden uit de gevangenis van het leven zonder God, zonder geloof en 
zonder genade...!  
Gedenkt u uw mede gemeenteleden, die te kampen hebben met ziekte, rouw, eenzaamheid, spanningen en 
onzekerheid vanwege hun gezondheid of vanwege het wachten op uitslagen van onderzoeken? Met Pasen 
mochten we het herdenken: De kroon op Christus' werk: De dood overwonnen! Jazeker, te midden van al het 
oorlogsgeweld, ernstige ziekten en de dood zelf, zal het nochtans klinken, vanaf vele kansels, hier, door heel 
Nederland en over de hele wereld: De Heere is waarlijk opgestaan! 

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

 
 

Agenda, Deo Volente 
 
Zondagsschool 
 

We kijken terug op een mooie Paasviering in de kerk. Na afloop was er een verrassing: 
elk kind kreeg een zakje met paaseitjes. De zakjes zijn gemaakt en gevuld door een 
oudere mevrouw die betrokken is met de gemeente.  
De kinderen waren er blij mee. Dank u wel, lieve mevrouw! 

  

In de afgelopen weken mochten we weer een paar nieuwe kinderen welkom heten! Wat 
is het fijn om met zoveel kinderen samen te zingen en te bidden, te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en de 
Blijde Boodschap te horen: De Heere Jezus heeft geleden, is gestorven maar ook weer opgestaan uit het graf, Hij 
leeft! Daardoor kunnen zondige mensen, groot en klein, vergeving ontvangen en vrede in hun hart.  
 

Op 28 april en 5 mei is er geen zondagsschool in verband met de meivakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jeugd van de 3 Ouddorpse kerken zoeken elkaar op! 
Zaterdag 13 april as wordt er vanuit de jeugdclub een gezamenlijke BBQ georganiseerd in de Morgenster. Dit is 1 
van de 3 gezamenlijke activiteiten tot aan de zomerstop, die gezamenlijk met de Doopsgezinde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk georganiseerd wordt. Dus jeugd vanaf 12 jaar is van harte welkom en geef je op bij de 
clubleiding Marco Tanis 06-52314629, Kim Nuij 06-21955595 of Martin van Wijk 06-22747955. Aanmelden via de 
club-groepsapp kan ook, maar graag uiterlijk voor 6 april laten weten of je erbij bent! Hopelijk tot ziens! 
 

Ook een oproep aan de ouders van kinderen, moedig je zoon of dochter om deel te nemen aan deze avonden. Ze 
mogen gerust een vriend of vriendin meenemen. 
 

Hartelijke groet van de clubleiding. 
 



Vrouwenkring “Sola Fide” 
Op maandag 15 april hopen we onze laatste Bijbelstudie te hebben van dit seizoen, met als thema: ”God 
woont bij de mensen” opnieuw over Openbaring 21:1-8. Aanvang 19.30 uur. In de vorige Bijbelstudie zagen we 

allereerst dat de hemel op aarde komt, maar God heeft die aarde wel helemaal nieuw gemaakt. Zijn nieuwe 
wereld is er één zonder lijden, pijn, dood en zonde, maar mét alles wat mooi en goed is en het belangrijkste is 
dat God altijd dichtbij is en alles vol is van Hem! *Nu mogen we God leren kennen door Zijn Woord.*En door 
Christus, Hij toonde ons het Vaderhart van God, Hij had Zijn eniggeboren Zoon er voor over om ons te redden! 
*En Christus liet door Zijn handel en wandel op aarde zien hoe wij als mens bedoeld zijn: God liefhebbend boven 
alles en onze naaste als onszelf! *En ook in alle zegeningen die wij elke dag van Hem ontvangen zien we Zijn 
liefde en goedheid, maar ook Zijn trouwe zorg in moeilijke tijden! 
Maar mogen wónen in het huis van de Vader, altijd bij Hem te zijn….…..dat is toch het verlangen van ons hart! 
Door Zijn offer aan het kruis heeft Christus voor ons de toegang vrij gemaakt tot Zijn Vader, het is louter Genade 
dat Hij voor ons plaats heeft bereid in het Vaderhuis met de vele woningen. In het bijbelboek Openbaring wordt 
de Heere Jezus getekend als de Leeuw van Juda (groot en sterk) en als het Lam dat staat als geslacht (zwak en 
nederig). Hem mogen wij liefhebben en dienen, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad! 
 

Op 24 april: Zesde en laatste weekdienst / Bijbellezing 
Voor de zesde keer hopen we weer samen te komen in de Morgenster om na te denken over een ontmoeting die 
de Heere Jezus heeft in het Evangelie van Johannes. We hebben de ontmoetingen en gesprekken behandeld van 
de Heere Jezus met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw, met de verlamde man uit Bethesda, met de 
overspelige vrouw, de blindgeborene. Deze keer gaat het over Johannes 11: de Heere Jezus in gesprek met Maria 
en Martha en ...Hij spreekt een machtswoord tot Lazarus! 
 

Bidstond - Week van Gebed: woensdag 15 mei 2024 
Zoals elk jaar, willen we als klein comité 'Interkerkelijke Bidstond Ouddorp’ weer samenkomen als het kan op de 
woensdagavond na hemelvaart en voor Pinksteren. Het is een poging om de landelijke ´week van gebed´ (zoals 
die normaliter in januari wordt gehouden) gestalte te geven, samen met de kerken in ons die hieraan mee willen 
doen. 
Inmiddels is de liturgie al bijna gereed. Het Chr. Mannenkoor 'Obadja' uit Ouddorp hoopt haar medewerking te 
verlenen. Reserveert u die avond alvast? 

 

Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 26 april 19:00 uur gehouden worden in de consistorie van de 

kerk. (de Morgenster is bezet). Allen weer hartelijk welkom.  
 
Vrijdag 17 mei 2024 Psalmzangavond  
Met medewerking van :  Dutch Baroque Vocal Consort.   Onder leiding van: Gerard de Wit tevens organist op 
kerk- en kistorgel.  Solisten: Johanneke de Wit, blokfuiten en Anne-Linde Visser, Barokcello en Viola da Gamba.  
Presentaror: Arie de Bruijn. Toegang gratis. Collecte. 

 
Activiteitencommissie 
 

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt 
We hebben helaas nog niet genoeg hulp voor op de markt en zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers voor 
tijdens de marktdag: vele handen maken licht werk! Ben jij/bent u op vrijdag 10 mei beschikbaar voor de hele 
dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Anne Grinwis via 06-15282494. 
 

Adopteer een kraam 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een kraam de adopteren. Mocht u om bepaalde redenen 
niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen dragen, dan is er een 
mogelijkheid om voor €15,- (of een eigen gekozen bedrag) een kraam te sponsoren. Dat kan 
onder andere via de QR-code. Zie voor verdere informatie en betaalmogelijkheden de 
bijgevoegde flyer. 

SCAN DE QR-CODE en ADOPTEER! 

 
Inzameling spullen, kleding en boodschappen 
Dit jaar zamelen we weer diverse dingen in voor verkoop tijdens de jaarmarkt. Tweedehandse spullen (geen 
grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de rommelkraam kunnen vanaf 8 april bij fam. Meijer (Dorpsweg 
39a) gebracht worden. 

 

Heeft u nieuwe of gebruikte maar nog goede kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren elke 
donderdagochtend voor 11.00 uur in de Morgenster. 

Ook ongebruikte boodschappen kunnen weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam.  
Let hierbij op dat de producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 10 mei! Deze producten kunnen worden 
ingeleverd bij Anne (familie) Grinwis (Preekhillaan 12) of Daniëlle Quist (Emmaweg 3). Bij afwezigheid mag het 
bij de achterdeur gezet worden. 
 

Kinderactiviteiten 
Het is nog niet gelukt om sponsoren voor wat kinderactiviteiten op onze markt te krijgen. Wilt u ons alsnog hierbij 
helpen, dan kunt u zich melden bij Daniël (06-16257487) of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 
3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. kinderactiviteiten. 



Moederdagkraam 
Ben je creatief en in de gelegenheid om leuke en lekkere dingen voor onze Moederdag kraam te maken? Meld je 
ideeën dan bij Anne Grinwis. 
 

Fotoshoot tijdens de markt 
Margretha Aleman zal op de markt weer prachtige portretten maken van jong en oud. Vooraf aanmelden is 
handig, want vol=vol! Kijk voor haar contactgegevens op www.mafotografie.nl 
 

Belangrijke data: 
7 mei - vanaf 18.45 u: Uitzoeken kleding in de Morgenster - 19.30 uur: Vrijwilligersavond 
9 mei - tijd nog niet bekend: Opzetten kramen 
10 mei: Jaarmarkt 
 

Kerkrentmeesters  
 

Nieuwe Kerkrentmeester 
We zijn blij dat we kunnen melden dat Pieter van der Giessen door de kerkenraad als nieuwe Kerkrentmeester is 
aangesteld. Het is de bedoeling dat Pieter de taken die horen bij de functie van penningmeester op termijn over 

zal nemen van Teun Grinwis. Teun zal ons nog blijven ondersteuning met raad en daad. Met de financiële 
achtergrond van Pieter hebben we een mooie aanvulling op het college mogen ontvangen.  

 
Ledenadministratie  
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

 

  2 april ~ 80 jaar, Mevr. E. den Hollander-Lagerwall Dirkdoensweg 19, 3253AD. 
  2 april ~ 74 jaar, Mevr. K. Meijer-Klepper Dorpsweg 39 A, 3253AG. 
  3 april ~ 76 jaar, Mevr. J. Bakelaar-Klepper Oosterweg 19, 3253BR. 
  5 april ~ 79 jaar, Mevr. H.G. Bremer Westvoorn 3, 3253BZ. 
10 april ~ 70 jaar, Dhr. L.P. Zeelenberg Hazersweg 22, 3253XG. 
19 april ~ 72 jaar, Mevr. L.M. Moerkerk-van Koppen Julianaweg 6, 3253BL. 

19 april ~ 77 jaar, Dhr. N.K. Strik  Broekweg 20, 3253XB. 
23 april ~ 76 jaar, Dhr. K.J. Mierop Geleedststraat 8, 3253BE. 
25 april ~ 75 jaar, Dhr. W. Meijer Dorpsweg 39 A, 3253AG. 
26 april ~ 81 jaar, Dhr. A. Klepper Prins Hendrikweg 21, 3253BV. 
 

Ingeschreven 
- Mevr. P. Smink-Bakopoulou 
- Dhr. A. van den Boogaart en mevr. R.P. van den Boogaart-Nobel 
Uitgeschreven 
- Dhr. L. Kievit 
- Dhr. B. Westhoeve 
- Dhr. J.A. Smit en mevr. J.J. Niemantsverdriet 
Overleden 
- Dhr. D.N.J. Verschoor 
 

Om te lezen  
 

Psalm 23 - armbandje 
Met biddag overdachten we Psalm 23. Op de Beatrix-school stond deze psalm ook centraal in de week van 
biddag. Zoals al gezegd kun je dus een Psalm 23 armbandje kopen, en dat was/is in sommige landen een 
handige manier om zelfs zonder woorden elkaar te herkennen als christen. 

De tien kralen staan voor: 
1.Witte kraal (schapen): De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
2.Groene kraal (gras) Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
3.Blauwe kraal (wateren) Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
4.Glas kraal (zuiver gerechtigheid) Hij leidt mij in het spoor der 
gerechtigheid, om Zijns 
   Naams wil. 
5.Zwarte kraal (schaduw van de dood) Al ging ik ook in een dal der schaduw 
des doods, ik zou geen kwaad vrezen, WANT GIJ ZIJT MET MIJ;  
6.Bruine kraal (hout: staf knots) Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
7.Paarse kraal (vijanden) Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, 
tegenover mijn 
   tegenpartijders;  
8.Gele kraal (olie) Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 
9.Rood-achtige kraal (liefde - Hebreews: chesed= verbondsliefde) Immers zullen mij het goede en de 
weldadigheid volgen al de dagen mijns levens;  
10. Gouden kraal (Gods huis (tempel en hemel) en ik zal in het huis des HEEREN 
      blijven in lengte van dagen. 



Verantwoording van uw gaven 

 
Over de periode van 1 t/m 29 februari is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    999,33 
Bijdrage energie  812,12   
Giften per bank en contant   100,00 
Kerkbalans         6.358,34 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 8.269,79 
 

Diaconie 
Gift diaconie 100,00 
Hervormd Gereformeerde jeugdbond, 4 febr. 179,85 
Kerkelijk verenigingswerk, 11 febr.  250,35 
GZB weekdienst, 14 febr. 86,10 
Diaconie, 18 febr. 208,15 
Stg. Kom Over en Help, 25 febr.    234,30 

GZB   48,50 

 

Totaal diaconie  € 1.107,25 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 9.377,04 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 972,00 
 

 
Verjaardag fonds 2024 
Stand vorige keer  50,00 
Ontvangen     65,00 
Totaal € 115,00 
 

Kleine Kracht 19e jaargang 
Stand vorige keer  1.224,00 
Aan giften februari           185,00          
Totaal  € 1.409,00 

 

 
Voor onze jongeren 

 
Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. 
Artikel 4: Die geleden heeft onder Pontius Pilates, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.  

 

Heb jij het je weleens voorgesteld?  
Dat je leeft in een wereld zonder pijn en verdriet?  
En dat je er vervolgens voor kiest om af te dalen naar een wereld vol met mensen die:  
 1. Niet naar je vragen en, 
 2. Je haten? 
Als je Jesaja 53 leest, dan lees je dat het hele leven van Jezus Christus één groot lijden was, met als dieptepunt 
dat Hij door God verlaten was op Golgotha. 
De slagen die op Golgotha op Hem neerkwamen en de pijn die Jezus leed, komen door ons!  
Wij allemaal hebben daar schuld aan.  
Het komt omdat wij ervoor kiezen om bij God weg te lopen en om Hem ongehoorzaam te zijn.  
En de schuld komt op de schouders van de Heere Jezus te liggen.  
Hij is voor ons gekruisigd en gestorven.  
Kun je je er iets bij voorstellen, hoe vreselijk dit moet zijn geweest?  
Dus vergooi deze verlossing van Jezus niet.  
Hij heeft er een enorme prijs voor betaald.  
Genade is gratis, maar niet goedkoop.  

  

----------Belijd je zonden aan God. En dank voor het offer van Jezus Christus.----------- 

 
Puzzel  
Kleur alle letters van de stad JERUZALEM. 
J = rood   E = grijs   R = oranje   U = blauw   Z = groen A = bruin   L = 
paars   M = geel 
Er blijven zes letters over die niet ingekleurd zijn. Welk woord kun je 
maken van deze letters? 
 

Oplossing 
___________________________________________________ 
 
De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 
3253 VS  
Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 

J M J Z J Z J M J 

A U L U E U L U A 

J L K Z O Z N L J 

M U R Z M Z R U M 

J E E I M N E E J 

M U R Z M Z R U M 

J L R Z G Z R L J 

A U L U E U L U A 

J M J Z J Z J M J 

mailto:jeannetmeijer@hotmail.com


Zending & Evangelisatie 
 

 
Zendingsavond woensdag 17 april met  

Peter en Jeannette de Groot  
Aanvang 19.30 uur in ‘De Morgenster’  

 
 
Wij zijn Peter en Jeannette de Groot en werken sinds 2018 met de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan, eerst 
vanuit Oeganda, later in Zuid-Soedan.  
Voor onze uitzending was Peter gemeentepredikant in Nederland. Jeannette heeft een achtergrond in de 
gezondheidszorg.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Daar gaan waar God naartoe roept. Dat was en is ons verlangen. En God heeft ons geroepen naar Zuid-Soedan; 
een land dat in 2011 feest vierde vanwege de onafhankelijkheid, maar al snel in een uitzichtloze burgeroorlog 
raakte. We verlangen dat de kerk voor het land tot een zegen zal zijn, door te putten uit de bron vrede: het 
evangelie van Jezus Christus. We hopen en bidden ook dat onze aanwezigheid voor de mensen een bemoediging 
zal zijn.  Graag vertellen we daar meer over op woensdag 17 april, komen jullie ook! 
 

 

De middag is gereserveerd voor onze kinderen. 
Jullie zijn welkom om 16.00 uur. 

 
Na de presentatie van Peter en Jeannette mogen de kinderen blijven eten. 

Rond 17.30 uur sluiten we de middag af. 

 

 
Het avondprogramma voor gemeenteleden en belangstellenden  

Begint om 19.30 uur. 

 

Jong en oud, we zien uit naar jullie komst! 
 
 
 

 
 
 
 
 

De themadag voor de regio Zuid te Tholen is verzet van 20 naar: 

 

ZATERDAG 13 APRIL 2024 

 

Thema: Blijf bij Jezus! Over geestelijke groei in de genade 

 

Sprekers: Ds. W.P. Emaus (Herv. Oud-Beijerland) en  

                Ds. J. van Limbeek (CGK Oud-Vossemeer)\ 

 
 

Locatie Hervormd Verenigingsgebouw De Wingerd, Tholen  

Inloop 9:30 uur.  

Aanvang 10.00 uur.  

Einde 13:00 uur met aansluitend een gratis lunch 

Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden. Advies € 15,00 pp.  

Voor de lunch dient aangemeld te worden via: https://www.mannenthemadagen.nl/ 

https://www.mannenthemadagen.nl/
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In het jubileumjaar komt Kom over en help  

naar u toe!  
We ontmoeten u graag tijdens een van de vier Oost-Europese 

regiobijeenkomsten. 
 

Voor iedere bijeenkomst hebben we een gevarieerd programma samengesteld. 
Zo zijn er partners uit Oost-Europa aanwezig waarmee we in gesprek gaan.  

Ook worden er muzikale bijdragen geleverd en krijgt u een beeld bij het jubileumproject door middel 
van een video. 

Op deze manier geven we een unieke impressie van ons werk en staan we met dankbaarheid stil bij 
ons 50-jarig jubileum.  

Na afloop van het officiële programma is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Data en locatie: 

Woensdag 10 april 2024 I Dirksland 
Hervormde gemeente, Ring 2 
Partner uit Armenië en Oekraïne Muzikale omlijsting: Oekraïens koor 

Tijd: van 19:30 uur – 21:00 uur.  
Aanmelden is niet nodig. Tot dan! 
Kijk voor meer informatie op www.komoverenhelp.nl/regiobijeenkomsten 

 
 
 
Kerkdiensten 
 
Zondag 14 april 2024  
  9:30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam 
18:00 uur: ds. J. Wouters, Middelburg 
Collecte: 1e Zending en evangelisatie plaatselijk 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Vrijdag 19 april 2024 
14:15 uur: ds. M.C. Schreur  
                     Huwelijks bevestiging van: Dennis Heerschap en Anne Grinwis. 
 

Zondag 21 april 2024 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats 
 

Woensdag 24 april 2024 
19:30 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e GZB. 2e Kerk. 
 

Zondag 28 april 2024  
  9:30 uur: ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder 
18:00 uur: ds. L.W. den Boer, Goedereede 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 5 mei 2024 
  9:30 uur: prop. M. Slingerland, Gouda 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Oppasrooster april 2024  
14 april – Margretha, Julia en Rhodé  
21 april – Myrthe, Femke en Emma van Wijk  
28 april – Jasmijn, Rebecca en Emma van der Giessen  
05 mei   – Rianne, Lotte en Annelein van Koppen 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 


